Reisverslag Albanié

Augustus/September, 2023
Stichting Mara Leiden

Introductie

Eind augustus 2023 zijn wij met 5 studenten uit Leiden vertrokken richting Tirana, de
hoofdstad van Albanié. Deze projectreis was mogelijk gemaakt door de samenwerking met
de Albanese stichting, Fundjavé Ndryshe. Deze stichting is een initiatief voor families die
enige vorm van hulp nodig hebben. Voorafgaand aan de reis hebben wij contact gehad met
Kalvin, eigenlijk onze projectleider. Tijdens gesprekken met hem hebben wij beiden onze
wensen en doelen met elkaar gedeeld. Zo zijn we samen tot een mooi plan gekomen, waarin
alle projecten centraal stonden.

Dag 1 dinsdag 29 augustus:

Toen wij begin van de middag aankwamen op het vliegveld van Tirana, werden wij
opgehaald door Kalvin en Alban. Zij hebben ons eigenlijk gedurende de hele week
rondgebracht in busjes van Fundjavé Ndryshe.

We gingen direct door naar het winkelcentrum in de buurt om inkopen te doen voor de
projecten die de dagen erna zouden volgen. Zo hebben we in de supermarkt samen met
Kalvin gekozen welke en hoeveel producten er in de voedselpakketten zouden komen. Ook
hebben we producten gekozen die in de hygiénepakketten zouden komen. Deze pakketten
zouden goed zijn voor uiteindelijk 50 families. Dit gaven wij (of eigenlijk Kalvin, aangezien
niemand daar Engels sprak) door aan iemand van de supermarkt, die er vervolgens voor zou
zorgen dat de dag erna alle producten klaar zouden staan om op te halen.

Ook hebben wij schoolspullen gekocht voor 100 kinderen, denk aan rugzakken, pennen,
schriften etc. Deze schoolspullen hebben wij helaas tijdens deze projectreis niet langs
kunnen brengen, maar die zijn in een aantal weken later langsgebracht door anderen van
Fundjavé.

Naast deze noodzakelijke producten, hebben wij voor de kinderen van families wat
speelgoed gekocht, zoals springtouwen, lego-spelletjes, en knutselwerkjes. Aan het eind van
de middag zat onze dag erop en bracht Alban ons naar ons appartement in het centrum van
Tirana.

Reisverslag Leiden — augustus, 2023 — Stichting Mara Leiden — Volg ons op Instagram: @maraleiden



N

MARA!

k.Y

Dag 2 woensdag 30 augustus:

Deze dag werden wij om 9 uur opgehaald en vertrokken wij richting het winkelcentrum om
de busjes in te laden met alle producten die we hadden gekocht. Deze waren tot de nok
gevuld, dus als inzittende was je helemaal omringd door het wc-papier en de pakken rijst.
Vol beladen zijn we naar het complex van de foundation Fundjavé gegaan. Dit lag op een
hele mooie plek aan de rand van Tirana, tussen de bergranden.

Het complex van de stichting is gebouwd kunnen worden dankzij donaties van verschillende
partijen, waaronder een gift van de Amerikaanse overheid. Het gehele complex bestaat uit
een kantoor, maar ook een medisch centrum en een restaurant. Alle opbrengsten van het
restaurant en de speelplek gaan naar de stichting zelf.

Ook staat er een groot distributiecentrum op het terrein, waar wij ons verder hebben
ontfermd over de voedsel- en hygiénepakketten. Alle producten moesten over kartonnen
dozen verdeeld worden, in de juiste aantallen, om zo een pakket te vormen wat uiteindelijk
naar een familie zou gaan.

Deze dag hebben we de eerste bij de eerste tien families de voedsel- en hygiénepakketten
langsgebracht. Deze families woonden midden in de stad Tirana, echter onder erbarmelijke
omstandigheden. Wanneer je een zijstraat van de grote wegen inging, kwam je bij hun
“huizen” terecht. Ze zijn zelf vaak door de families in elkaar gezet, met spullen die ze in de
omgeving hebben verzameld; denk aan golfplaten, deuren, losse planken etc. Deze families
woonden soms wel met 8 familieleden in een hutje van 2 bij 3 meter. Voor hen is het
onmogelijk om werk te vinden. Zo legde Kalvin ons uit dat de juristen en de economen, de
banen hebben van kassiéres en winkelmedewerkers. Het aanbod van banen ligt daar zo laag,
dat er voor de echte armen, nauwelijks werk overblijft.

Kalvin legde, als een soort tolk, de situatie van elke familie uit. Zo was er een familie wiens
huis volledig was verwoest en ze alles waren verloren, terwijl er een andere familie was die
een doodziek kind had, waarbij het beetje verdiende geld naar de medische hulp van het
jongetje ging. De families waren ons zo enorm dankbaar, dat wij hier wel even stil van
werden. Van elk pakket konden de families ongeveer 3 maanden leven.

Wat wij ook erg lastig vonden om te zien, was dat er andere families in dezelfde buurt
waren, die dit keer ‘niet aan de beurt waren’, dus geen recht hadden op voedselpakketten.
We begrepen nu dat je voor dit werk redelijk je emoties uit moet zetten om niet voor deze
mensen te zwichten en je moet bedenken dat je niet alle mensen die je tegenkomt kunt
helpen. Wij verlieten enorm ontdaan van de opgedane ervaring, deze plek.
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Dag 3 donderdag 31 augustus:

Deze dag gingen we gescheiden op pad; Floris en Stijn gingen langs 10 families en Inge en
Sara gingen er langs 10. Terwijl Inge en Sara vertrokken richting Kavajé, een dorpje dik een
uur rijden richting de kust, hebben Stijn en Floris zich verder ontfermd over het inpakken van
de overige 30 voedselpakketten. De families in Kavajé leefden veel in kleine hutjes die tussen
de villawijken lagen. Kalvin legde ons uit dat deze villawijken een soort spookwijken zijn,
aangezien de eigenaars in het buitenland wonen, en deze huizen niet verhuurd. Dit komt
veel terug in hoe de Albanezen leven; ze zijn enorm gericht op eigendom en het laten zien
van deze eigendommen naar de buitenwereld. Bij veel families waar we langs zijn gegaan,
die los van geen/ een slechte opleiding en geen werk, spelen ook andere factoren een rol bij
hun leefsituatie. Zo is er vaak een familielid ernstig ziek of heeft een psychische stoornis,
waardoor zij veel aandacht vergen en gaat het kleine beetje geld dat ze hebben geworven,
naar de hulp van deze zwakkeren.

Na het inpakken van alle voedselpakketten kon ook het tweede busje vertrekken. Zij zijn
langs 10 families gegaan, die in verschillende wijken in Tirana wonen. Doordat vele families
zorgen voor bijvoorbeeld een zieke oma, of zelfs een verre tante of schoonmoeder, leven zij
met de hele familie in een veel te kleine ruimte. Vaak waren de wat oudere kinderen niet
thuis, omdat zij bezig waren met het verdienen van geld. Denk hierbij aan het verzamelen
van plastic flessen of blikjes, om deze vervolgens in te leveren voor een beetje geld.

Dag 4 vrijdag 1 september:

De dag begon nadat we werden opgehaald door Alban, die ons naar het terrein van
Fundjavé Ndryshe heeft gebracht. Daar hebben we de laatste 20 voedselpakketten
opgehaald en reden we in twee busjes door naar de omgeving van de stad Berat. Berat ligt
op 2,5 uur rijden van Tirana. Daar hebben we de eerste 5 voedselpakketten bij gezinnen
midden in de bergen rondgebracht. Het was bijzonder om te zien hoe deze families in the
middle of nowhere leven. De huizen waarin zij leven zijn in een enorm slechte staat. We
ontmoetten een gezin met één dochter van 7. Zij leven boven op een berg in een heel
onstabiel huis. Wij mochten daar maar met 3 mensen tegelijkertijd naar binnen omdat de
vloer anders zou inzakken. Het meisje loopt elke dag anderhalf uur heen en terug door de
bergen om naar school te komen.

Na deze 5 gezinnen reden we verder naar de binnenstad van Berat. Hier zijn de laatste 15
voedselpakketten weggebracht. Een aantal van deze pakketten had een bestemming in een
van de gevaarlijkste wijken van de stad. Zelfs Kalvin en de lokale begeleider vonden het
spannend om in die wijken te rijden.
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Dag 5 zaterdag 2 september:

Voor deze dag hadden we in eerste instantie niets op de planning staan. Tijdens de
voorgaande dagen kwam Kalvin met het idee om de laatste dag langs een weeshuis te gaan.
Eerder die week hadden we dan ook al speelgoed voor de kinderen gehaald. We zouden
door Alban naar het weeshuis worden gebracht. Uiteindelijk bleek er een misverstand te zijn
en stonden we voor de deur van het verkeerde weeshuis. Daardoor zijn wij zelf met de taxi
naar de kuststad Durres vertrokken. Het weeshuis bleek na onze verbazing in een hotel te
zitten waardoor we de kinderen in de lobby ontmoetten. De reden waarom zij (tijdelijk) hier
zaten is voor ons vooralsnog niet duidelijk.

Er werd ons voorafgaand het bezoek weinig informatie gegeven waardoor het niet duidelijk
was wat ons te wachten stond. Wij dachten kleine kinderen te zullen aantreffen maar dat
bleek echter niet zo te zijn. Er waren 12 (geestelijk) gehandicapte kinderen van tussen de 8
en 17 jaar. We deelden het speelgoed uit, dat achteraf niet passend was voor alle leeftijden,
en speelden met de kinderen. Dit hebben we voor 1,5 uur gedaan.

Op deze manier konden we een glimlach op de gezichten van alle kinderen bezorgen. Maar
niet alleen de kinderen, ook de twee begeleiders hebben we iets goeds gebracht. We
konden ze voor eventjes van alle zorgen ontlasten. De twee vrouwen nemen (bijna) alle zorg
voor de kinderen op zich. Dit is een enorme taak. Het is fijn dat wij hen eventjes een
moment van rust konden bieden.

Slotwoord

Fundjavé Ndryshe is een bekende organisatie bij Stichting Mara. Veel steden, waaronder
Leiden, zijn al bij deze organisatie langs geweest. Hierdoor is de organisatie een veilige optie
omdat het erg vertrouwd is. Het feit dat er al veel groepen naar Tirana zijn geweest neemt
niet weg dat er geen hulp meer nodig is. Het land biedt absoluut geen gelijke kansen voor
iedereen, waardoor een grote groep mensen in verschrikkelijke armoede leven. Hulp blijft
hier nog steeds nodig.

De samenwerking met Kalvin en Alban was erg goed. Kalvin heeft ons veel verteld over het
land, de goede en ook de slechte kanten. Hierdoor voelden we ons extra betrokken bij de
projecten.

De projectreis was voor ons allemaal een bijzondere ervaring die ons veel heeft
meegebracht. Niemand van ons had eerder zoiets gezien/gedaan, wat ervoor zorgde dat de
situaties waarin deze families bekeren onze ogen heeft doen openen. Het was een prachtige
ervaren, eentje die we altijd zullen onthouden en die we iedereen kunnen aanraden.
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