
PROJECTREIS POLEN 2022 – MARA NL 
 
Dag 1: maandag 2 mei 
Maandag 2 mei zijn wij vertrokken naar Krakau in Polen. Krakau is de 
eerste grote stad die je tegenkomt als vluchteling vanuit Oekraïne. Op dit 
moment zijn er in totaal ongeveer 200.000 vluchtelingen gevestigd. 
Eenmaal aangekomen zijn we op bezoek gegaan bij Fundacja U-Work, 
een stichting die op dit moment 2000 Oekraïense vluchtelingen van 
voedsel en andere producten voorziet. Hier hebben we een rondleiding 
gekregen bij de distributiepunten waar vluchtelingen kunnen langskomen 
voor voedsel en kleding. Samen met hen zijn we vervolgens naar een 
groothandel gereden om hier voedsel en spullen in te kopen om dit de 
volgende dag uit te delen aan iedereen die langskomt. Zij vertelden dat er 
op dit moment een groot watertekort is in Mikolayev, een zwaargetroffen 
stad in Oekraïne. De organisatie heeft hierom watertanks gedoneerd om 
zo inwoners van water te kunnen voorzien. Ze gaven aan hier nog 
generatoren voor nodig te hebben om water uit de grond te kunnen 
pompen. Na overleg hebben wij vier generatoren kunnen doneren. 
Na onze eerste dag zijn we onder de indruk van het werk dat U-Work 
verricht en hoe zij samenwerken met Poolse en Oekraïnse inwoners. 

   
 
Dag 2: dinsdag 3 mei 



Vandaag hebben we de gekochte spullen van maandag uitgedeeld aan 
de vluchtelingen bij U-Work. In totaal zijn er 152 families langsgekomen 
en hebben we aan deze mensen voedsel, hygiënische producten en 
kleding gegeven. Daarna hebben we ook wat spullen langsgebracht bij 
Zupa dla Ukrainy (soep voor Ukraine). Zij zijn eerst opgericht met het idee 
dat vluchtelingen altijd soep op kunnen halen maar is nu uitgegroeid dat 
zij daar ook algemene boodschappen en producten op kunnen halen. We 
wilden dit eigenlijk pas woensdag gaan doen maar ze hadden aangegeven 
dat ze anders geen spullen hadden. Morgen gaan we weer langs bij de 
Zupa dla Ukrainy om daar nog meer spullen te kopen en te doneren! 
 

  
 
Dag 3: woensdag 4 mei 
Vandaag hebben we in de ochtend afgesproken bij Zlupa sla Ukrainy 
Kraków. Zlupa sla Ukrainy staat voor Soep voor Oekraïne. Van origine 
delen zij soep uit aan vluchtelingen maar is het uitgegroeid tot een 
gemeenschap waar voedsel, hygiëne producten en andere spullen 
uitgedeeld wordt. De plek waar het is eigenlijk een kunstgalerie dus overal 
waar je loopt zie je Oekraïense tekeningen en kunst.  
 
Nadat we met hen hadden afgesproken zijn we samen naar de lokale 
groothandel gereden en daar onze bus volgeladen met goederen. 
Eenmaal terug hebben we samen met de vrijwilligers, die vaak zelf ook 
Oekraïens zijn, alles uitgeladen en uitgedeeld. Ze waren al de hele middag 



alleen appels en brood aan het uitdelen dus was het indrukwekkend op te 
zien hoe dankbaar ze waren met onze donatie. We zijn vervolgens 
teruggereden naar de groothandel, deze hebben we weer volgeladen voor 
de volgende dag. Dan zullen we gaan rijden naar Medyka, een dorp aan 
de Oekraïense grens om daar spullen en pakketten te doneren aan 
vluchtelingen.  
 

 
 

Dag 4: donderdag 5 mei 
Op de laatste dag van onze reis zijn we vroeg opgestaan en vanuit Krakau 
naar Medyka gereden. Dit is een van de grensovergangen waar veel 
vluchtelingen vanuit Oekraïne de grens overgaan. Na 3 uur rijden met 
onze bus vol spullen bereikten we de grens waar rijen met auto’s stonden. 
Als vrijwilliger mochten wij doorrijden en bereikten we het kamp met onze 
goederen. Deze producten gaan naar de organisatie Centrum Pomocy 
Humanitarnej w Szegini en staan aan beide kanten van de grens. Hier 
maken zij pakketten om dit vervolgens in Oekraïne de distribueren aan de 
bevolking en vluchtelingen. De inhoud van 1 pakket is te zien in de foto’s! 
Er zijn namelijk grote tekorten aan basisbehoeften en is het zeker in 
kleinere dorpen een probleem. Wij hebben hier in totaal een waarde van 
ongeveer 250 pakketten kunnen doneren! 
 
Na de spullen te hebben afgeleverd zijn we lopend de grens overgegaan 
naar Oekraïne. Hier hebben we de rest van de dag gestaan om broodjes 
en water uit te delen aan de Oekraïense inwoners. De rijen hier kunnen 



namelijk uren oplopen. Op de dag dat wij er waren was de rij nog best kort 
maar gaven de vrijwilligers aan dat je hier al 4 uur in zou staan. 
 
Deze dag heeft bij ons allemaal erg veel indruk gemaakt. Vrouwen, 
kinderen en ouderen komen met niks meer dan een carry-on koffer en 
laten alles achter. De sfeer op het kamp was daarentegen positief en de 
vrijwilligers proberen daar iedereen zo goed mogelijk te ontvangen. 
 

 
 
Dag 5: vrijdag 6 mei 
Vandaag zijn wij rond 12:00 weer teruggevlogen naar Amsterdam vanaf 
Krakau. We kijken met een goed gevoel terug op deze reis en zijn blij dat 
we in een korte tijd veel hebben kunnen doen. Echter zullen we ons 
aankomende tijd blijven inzetten voor Oekraïne via het initiatief Lifeline 
Ukraine.  
 


