
PROJECTREIS ALBANIË 
Dag 1: donderdag 18 november  
De dag van de vlucht. In de avond laat kwamen wij aan in Albanië. Bij aankomst 
hadden wij een warm ontvangst en onze eerste ontmoeting met Kalvin, één van de 
werknemers van de organisatie. Wij zijn direct naar het appartement gegaan en 
zouden de volgende dag beginnen met de projecten en kennismaken met Fundjavë 
Ndryshe.  
 
Dag 2: Vrijdag 19 november  
Om 11uur vertrokken wij richting de organisatie. Hier hebben wij Arbër Hajdari, de 
CEO van de organisatie ontmoet. Hij vertelde ons dat de organisatie is ontstaan 
vanuit zijn eigen passie. Fundjavë Ndryshe betekent; een weekend iets anders. Zo is 
hij het ook gestart, een weekend eens wat anders doen; mensen helpen.  
 
Na het terrein te hebben verkend, onder andere de school 
waar de Engelse les zou worden gegeven waaraan wij mee 
helpen, vertrokken we richting de stad. Samen met Kalvin en 
Angela, een andere medewerker van de organisatie gingen 
we naar de Jumbo, een plaatselijke speelgoedwinkel, om hier 
schoolspullen in te kopen. +/- 50 tassen was het idee. 
Broodtrommels, bekers, gummetjes, scharen, potloden, 
stiften, niks mocht ontbreken. Nadat we karren vol hebben 
afgerekend was de zon al onder en zat de eerste volle dag er 
op.  
 
Dag 3: Zaterdag 20 november 
Vandaag was een lange dag met veel op de planning. Om half negen zijn wij 
vertrokken naar de stichting om de gekochte schoolspullen van de kinderen te 
verdelen over de tasjes.  
 
Vervolgens vertrok de helft naar de stad om kachels te kopen. Dit is, naast het 
voorzien van de Engelse les en schoolspullen, ook iets wat wij belangrijk vonden. In 
een plaatselijke winkel hebben wij 10 kachels gekocht om de gezinnen in de winter 
warm te houden.  
 

In Albanië kan het ’s winters erg koud worden. Veel 
huizen hebben kieren en gaten waar de gure wind ’s 
winters dwars doorheen waait. Deze mensen hebben niet 
de middelen om zichzelf warm te houden. Via kleine, 
steile, onverharde wegen reden we door de bergen om 
de huizen te bereiken. Sommige huizen zaten flink 
verstopt. Wandelend met de kachel in de hand liep je via 
een gras/ grint pad naar het huis.  
 
Het waren verschillende gezinnen en bewoners. Zo was 
er een man die helemaal alleen woonde en wat verward 
overkwam, maar was er ook een huis waar een heel 
gezin met opa’s en oma’s woonde.   
 



Aan het eind van de middag waren we door Arbër uitgenodigd om bij de opening van 
nieuwgebouwde huizen te zijn. Deze huizen zijn door de stichting gebouwd na de 
aardbeving in 2019. Het was een feestelijke opening. Met speeches van de minister-
president, waar wat verschillende meningen over zijn, en traditionele dans en zang 
zijn de 20 huizen officieel overgedragen aan de families. Hierna zijn we samen met 
mensen van de organisatie Albanese hapjes gaan eten in Tirana en hebben wij 
gepraat over de dag en het leven in Albanië ten opzichte van Nederland.  
 
Dag 4: Zondag 21 november  
De vierde dag stond vooral in het teken van de 
kindjes ontvangen voor de Engelse les. Dit was hét 
moment dat de kinderen de tassen kregen en in 
hun klassen werden ingedeeld. Het was bijzonder 
om te zien hoe vrolijk en met tevreden blikken de 
kinderen de tasjes opende. Aan het einde hebben 
we de introductie afgerond met een Engelse Head 
Shoulders Knees en Toes.  
 
Na de introductie voor de Engelse les hebben wij de overige kachels bij de families 
langs gebracht. Toen de zon onderging zijn we teruggereden en hebben wij afscheid 
genomen van Arbër en Kalvin, omdat we de dag erna vroeg moesten vertrekken.   
 
Dag 5: Maandag 22 november  
Om vier uur ’s ochtens hebben wij onze koffers gepakt en zijn wij teruggevlogen naar 
Nederland met de gedachte dat wij zeker nog terug gaan komen naar deze plek.   


