In deze rubriek test een
ADHD’er voor Impulsief
een alternatieve therapie.
In deze aflevering prikt
acupuncturist Gilles Stoop
naalden in het lichaam van
Joyce. Helpt deze klassieke

Chinese behandelwijze haar

om rustiger te worden?

Tekst: Lieke Meertens
Beeld: Thijs Rooimans

Halverwege de behandeling komt
Jim, de jongste zoon van Joyce, een
beetje onwénnﬂig binnenschuifelen.
“'Hij vindt het maar eng dat er allerlei
“wnaalden in zijn moeder geprikt
worden. Angstig kijkt hij naar haar -
inmiddels steken er naalden uit haar
voeten, oor, hoofd en handen. Maar
ze stelt hem gerust. “Het doet geen
pijn hoor! Je voelt het amper”

Voordat het echte werk met de
naalden begint, heeft Gilles al een
hele vragenlijst doorgewerkt met
Joyce. Zo kan hij een diagnose
stellen en weet hij precies op
welke plekken in haar lichaam hij
de naalden moet prikken. Het doel
is omYin enYang weer in balans te
brengen. Volgens de acupunctuur
zijn dit de twee oerkrachten van het

leven, die ook in het lichaam werken.

De naalden stimuleren of remmen
bepaalde energieén.

Gilles wil van haar weten of ze
goed slaapt. “lk slaap als een blok!”
antwoordt Joyce. “Aan vijf uurtjes
heb ik genoeg. Maar als ik eenmaal
wakker ben, dan sjees ik gelijk.

Ook in mijn hoofd begint het dan

te ratelen. Maar geen depressief
gepieker hoor.” Volgende vraag is of
ze het over het algemeen warm of
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koud heeft. “Warm!” zegt ze reso-
luut. “Maar ben je ook heet?” vraagt
Gilles. “Als je begrijpt wat ik bedoel”
Even kijkt Joyce wat bedenkelijk,
maar ook dit beantwoordt ze met
een ferm ja. “lk zweet vaak op mijn
voorhoofd en voeten. Qok 's nachts.
Ik slaap zonder iets aan, dekbed van
me af” Vooral vandaag had Joyce
weer een heftige dag. Zo erg, dat ze
op haar werk vrijwillig aanbood om
in de koeling te werken. Met alleen
een poloshirt aan.

Dan vraagt Gilles haar naar haar
emoties. “Welke neig je eerder naar?
Plezier, angst, verdriet” Waarop
Joyce gniffelend antwoordt: “leder-

ctuur

Naalden in voeten,

een zegt dat het net lijkt alsof ik altijd
een beetje dronken ben. Ik heb het
zwaar gehad, maar ik zie altijd overal
nog iets positiefs in.”

Makkelijk heeft Joyce het inder-
daad niet gehad. Zes jaar geleden
kreeg ze de officiéle diagnose:
ADHD. Zoals bij veel mensen, was
dit ook voor haar het moment

dat de puzzelstukjes op hun plek
vielen. Want: om haar huiswerk af

te maken, had ze nooit de rust. Ook
had ze veel last van concentratie-
problemen. En dus zakte ze van het
gymnasium, naar vwo, terug naar
de havo en uiteindelijk naar het kort
middelbaar beroepsonderwijs. Een
zware weg, met uiteindelijk geen



oo, hoofd en handen

diploma als uitkomst. “Doodzonde’
vindt ze dat nog steeds. “Want ik
heb een 1Q van 147" beweert ze.
Ook met haar drie kinderen kan

het best zwaar zijn. De oudste van
negentien heeft ADD. De middelste

van zeventien heeft klassiek autisme.

En de jongste van tien is in onder-
zoek, maar alles wijst op autisme of
PDD-NOS.

Nadat Gilles naar Joyce's tong heeft
gekeken, kan hij een korte diagnose
stellen. “Er zit heel veel hitte in je
lichaam. Je hebt een rode tong en
een snelle pols. We noemen dit ook
wel opstijgende hitte. De Yang staat
voor activiteit. DeYin voor rust en

koelheid. Als dezeYin niet sterk ge-
noeg is, gaat deYang opstijgen.”
Naast het feit dat ze het constant
heet heeft, heeft Joyce het meest
last van de onrust in haar hoofd.
“Als je daar iets aan kan doen, zou
dat leuk zijn’; zegt ze hoopvol tegen
Gilles.

Eng vindt ze de naalden niet. Ze heeft

namelijk al eerder acupunctuur gehad.

Dat was om te stoppen met roken.

Een poging die jammerlijk is mislukt.

Nadat Joyce haar schoenen en
sokken heeft uitgetrokken, gaat ze
op de behandeltafel liggen.

“lk ga wat punten zetten in je elle-
boog en voeten. Dit haalt de hitte en

Mee met therapie

de energie omlaag? legt Gilles uit.
“Is het lastig om stil te liggen?’
vraagt hij haar. Het moet wel lukken,
schat Joyce in. Hoewel ze even later
toch een aantal keer haar arm heen
en weer beweegt.

Gilles prikt wat naalden in haar oor,
op haar hoofd, in haar voeten en op
haar arm. Joyce geeft geen kick. In
totaal krijgt ze er twaalf. “lk vind dat
je er goed op reageert, heel rustig’
zegt Gilles. Na een vijftal minuten
begint Joyce al wat te merken.

“Mijn voorhoofd wordt koud. Lekker,
zeker niet vervelend!” En wat later:
“lk voel allerlei veranderingen in
mijn lichaam optreden. Mijn voeten
zijn koeler, dat is lekker”

Tijd om de naalden eruit te halen.
Op haar hoofd bloed het een heel
klein beetje, wat Gilles weg dept met
een wattenstokje.

Zodra ze weer rechtop en naaldloos
in de stoel zit, merkt ze op dat ze
zich wel anders voelt. “Maar ik weet
niet hoe ik het moet omschrijven.

Ik heb het niet meer zo warm, niet
meer benauwd.” En dat is opvallend,
want het is intussen behoorlijk heet
geworden in de kleine ruimte. Ook
denkt ze dat ze minder gejaagd is.
En ze heeft wel een trucje om dat

te controleren. “Even een stukje
schrijven’ zegt ze. “Kijk!” roept ze
enthousiast. “Dat is een stuk beter,
toch? Je kunt nu werkelijk lezen wat
ik heb geschreven.” H

Ook geinteresseerd in een acu-
punctuurbehandeling? Meer infor-
matie: op de site van de Nederlandse
Vereniging van Acupunctuur
www.acupunctuur.nl.

Een behandeling kost gemiddeld

50 euro. Deze wordt vaak geheel

of gedeeltelijk vergoed door jouw
zorgverzekeraar.
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