DEEL 1

De wijsheid van mensen

& de dwaasheid van God




HOOFDSTUK 1

De moed om (niet) altijd je
eigen verstand te volgen

| 1.1 HET MOOISTE ONDER DE ZON

E WERELD IS volop in beweging. Op de website van het World Econo-

mic Forum is een transformation map te vinden waarin een visie wordt
neergelegd op de tockomst van de mensheid. Je kunt op elk onderdeel
van de visualisatie doorklikken en dat brengt je bij een nieuwe sectie met
ook weer allerlei doorzoom-opties. Er is duidelijk veel, heel veel denkwerk,
tijd, geld en energie in gestopt, zowel in de vormgeving als de inhoud. De
toekomst houdt ons bezig. Onderdeel van deze visie is de Enhancement of
humanaty, oftewel de verbetering van het mensenras. De filosofie rond dit
transhumanism 1s “(...) gegrond in de overtuiging dat mensen kunnen en
zullen worden verbeterd door genetische modificatie en de informatietech-
nologie, en ook door toeckomstige mogelijkheden rond bio-engineering,
kunstmatige intelligentie en moleculaire nanotechnologie. Het resultaat

hiervan zal een herdefinitie zijn van Homo Sapiens, verbeterd en verrijkt,
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maar nog steeds in essentie menselijk.”"

Het biedt een visie op de toekomst
van de mensheid, gestuurd door geld, kennis en techniek op weg naar.. ja,

naar wat eigenlijk?

Wat verwacht jij zelf van je toekomst? Wat maakt het goed dat jij er bent?
Dit boek is geschreven vanuit de overtuiging en ervaring dat er niks mooiers
onder de zon — en boven de zon — 1s, dan de persoonlijke vriendschap tus-
sen God en Zijn mensen. Echt mens-zijn betekent leven in harmonie met
God en met elkaar, in een vertrouwelijke en vriendschappelijke band. Wij
zijn gemaakt om te leven in goede relaties, met echt contact en waarin we
zelf in positieve zin gekend en genoemd worden. Zo’n vriendschap draait
niet om uiterlijke godsdienstige vormen, lange gebeden of uitgewerkte ritu-
elen. Dat is allemaal nog maakbaar en controleerbaar. Ik heb het hier over
een persoonlijke relatie, over een verbond van liefde. In de vertrouwelijke
omgang met onze Schepper komen wij als mens tot ons recht, vinden we
rust en worden wij mensen zoals we zijn bedoeld. Geld, macht, mystiek of

geavanceerde techniek gaan je dat nooit geven.

Tegelijk heb ik in mijn eigen leven gemerkt dat deze bijzondere vriend-
schap met God niet vanzelfsprekend is. Ik zie het ook bij mensen om me
heen. Misschien weet je niet eens dat er zoiets bestaat, zit je er niet op te
wachten of vind je het om allerlei redenen ingewikkeld. Dit boek heb ik
niet alleen geschreven voor mensen die hun vriendschap met God willen
verdiepen, maar ook juist voor wie er gereserveerd of sceptisch tegenover

staat. Misschien hoor jij daar zelf ook bij. Ik ga proberen recht te doen aan

1 “Itis rooted in the belief that humans can and will be enhanced by the genetic
engineering and information technology of today, as well as anticipated advanc-
es, such as bioengineering, artificial intelligence, and molecular nanotechnology.
The result is an iteration of Homo sapiens enhanced or augmented, but still
fundamentally human.” https://www.weforum.org/agenda/2018/04/trans-
humanism-advances-in-technology-could-already-put-evolution-into-hyper-
drive-but-should-they (januari 2020).
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de persoonlijke en conceptuele vragen die dit onderwerp kan oproepen,
omdat ik geloof dat het meer dan de moeite waard is. Tegelijk leg ik ook
een uitdaging neer. In de vriendschappen met andere mensen vinden we
het vanzelfsprekend dat er ruimte nodig is voor inbreng van beide kanten.
Ten opzichte van God lijkt dat complexer te liggen. We vinden het lastig
dat wij Hem niet met onze ogen kunnen zien of met onze oren letterljk
kunnen horen. Ook hebben wij richting God al snel een lijst met vragen,
verlangens of verwijten klaarliggen. Moet Hij niet eerst over de brug ko-
men? Laat Hij eerst maar eens mijn levensvragen oplossen, sluitend bewijs
leveren dat Hij iiberhaupt bestaat en garanties bieden dat mijn ideeén over
het leven nooit ter discussie komen te staan. Dit soort persoonlijke reser-
ves worden sterk aangewakkerd door de culturele context van de westerse
wereld. Wij worden gestimuleerd om altijd ons eigen verstand te volgen. Is
er hier nog wel ruimte over voor tweerichtingsverkeer? Is er ruimte voor

vriendschap met God op westerse bodem?

De tendens om terug te vallen op ons eigen verstand zit diep in de westerse
cultuur verweven. In de komende hoofdstukken zullen we daar het nodige
van gaan zien. Wij hebben als mensen behoefte aan zekerheid en controle
en het eigen verstand is daarbij een voor de hand liggend instrument. Het
is altijd aanwezig en lijkt voldoende betrouwbaar om de klus te klaren. In
de onzekere en instabiele wereld waarin wij vandaag de dag leven wordt
opnieuw gezocht naar houvast, een kompas om ons de toekomst in te lood-
sen. Daarbij wordt net als ten tijde van de Renaissance en de opkomst van
de moderne tijd volop ingezet op de vermogens van het menselijk denken.
Informatie, big data, wetenschappelijk inzicht, kunstmatige intelligentie en
technologie worden beschouwd als de sleutel om de situatie beheersbaar
te maken en de toekomst van de mensheid te waarborgen. Tegelijk levert
het culturele motto om altijd je eigen te verstand volgen ook problemen
op. Hoe ga je om met polarisatie en de neiging overal een mening over te

hebben? Heb je altijd recht op een eigen mening, ook als je nauwelijks de
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moeite hebt gedaan om die mening te vormen? Wat is de impact van we-
tenschap op de manier waarop we naar onszelf kijken? Meer dan ooit is het

van belang om goed na te denken hoe we ons verstand eigenlijk inzetten.

De westerse denkwijze heeft niet alleen maatschappelijke effecten. Het
heeft ook ingrijpende gevolgen in het contact tussen God en mensen. Het
schept afstand omdat God zich altijd moet verantwoorden voor onze rede.
Hij moet passen in wat wij begrijpen, weten en vinden. Ik ben er in de loop
der jaren van overtuigd geraakt dat er zo een impasse is ontstaan tussen
God en de westerse wereld. Het is een vastgeroeste situatie. Terwijl Hij
graag ons denken wil vernieuwen om ons te betrekken bij Zijn grote plan,
beginnen wij altijd met wat we zelf vinden en (denken te) weten. Staan je
eigen vragen altijd voorop of mag Hij er soms ook tussendoor fietsen en
een vraag terug stellen? Is er ruimte in onze gedachten voor interactie? Of
denken en leven we in een monoloog? Vriendschap tussen God en mensen
mag dan het mooiste onder de zon zijn, maar vanzelfsprekend is het zeker
niet, vooral niet in het westerse seculiere en cultuurfilosofische klimaat. Dit
brengt ons bij de vraag die in dit boek beantwoord gaat worden: hoe kan
de vriendschap tussen God en mensen weer tot bloei komen op westerse

bodem?

Ga mee op reis langs de intrigerende, complexe, leuke en persoonlijke on-
derwerpen die aan bod komen. De eindbestemming is nu nog niet in zicht,
maar de route zelf'is ook prachtig. We zullen regelmatig even pauzeren en
terugblikken om op adem te komen. Ik kan me voorstellen dat het even tijd
kost om het allemaal te laten bezinken en je eigen gedachten erover te vor-
men. Aan het eind van dit inleidende hoofdstuk geef ik je daarom een na-
vigatiekaart mee. Die helpt om je te oriénteren waar je in het verhaal bent.
Al met al is het best een onderneming. Zou het allemaal niet wat korter
kunnen? Ik denk niet dat je daar uiteindelijk wat aan hebt. Met een snel en

makkelijk antwoord ben je misschien wel zo klaar, maar wat heb je eraan?
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Alles in het leven wat de moeite waard is kost ook wat. Dat gaat zeker hier
op. Er liggen wereldwijd plannen om te werken aan de mensheid 2.0. Ik
houd het erop dat dit in het niet valt naast de vertrouwelijke omgang die
mensen zoals jij en ik mogen ervaren met de Schepper van het universum.

Dat is zeker de moeite van een investering waard.
| 1.2 DE KRACHT EN RELATIVITEIT VAN ONS VERSTAND

In de Bijbel wordt in de eerste plaats positief gesproken over de mogelijkhe-
den van het menselijk denken. Wij worden aangemoedigd om te luisteren,
te toetsen en (kritisch) over zaken na te denken. Wie zijn eigen verstand niet
wil gebruiken wordt als dwaas gecategoriseerd. Verderop in dit boek zullen
we dan ook gaan zien dat de Bijbelse overlevering een belangrijke inspira-
tiebron is geweest voor de westerse vrijheid van denken en de opkomst van
moderne wetenschap. In het grote gebod wordt een appel op ons verstand
gedaan: heb God lief met heel je verstand en je naaste als jezelf. In deel
III pakken we het concept van ‘liethebben met je verstand’ verder op en
leggen dit naast de reflectie op onze denkprocessen. Zou het kunnen dat
nadenken eigenlijk een bijzondere vorm van liefhebben is? Tegelijk wordt
in de Bijbel de waarde van zelfstandig denken sterk gerelativeerd. In het
Bijbelboek Spreuken lezen we het advies: “Vertrouw op de HEERE met
heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet.”? Wie altijd afgaat op eigen
indrukken en ideeén komt zomaar op een dood spoor terecht. De psalm-
schrijver, die weet hoe beperkt zijn zelfkennis is, vraagt aan God: “Door-
grond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten.”
De apostel Paulus spreekt over een vernieuwing van denken die nodig is
om te ontdekken wat God wil en doet. Wat is dat voor een vreemde com-

binatie? Waarom wordt er positief over de mogelijkheden van het verstand

2 Spreuken 3 : 5 HSV
3 Psalmen 139 : 23 HSV
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gesproken om er vervolgens ook duidelijke kanttekeningen bij te zetten?

Hoe is deze wonderlijke samenloop te begrijpen?

De dubbelzinnige waardering voor het verstand brengt ons zo’n 6000 jaar
terug in de tijd, naar de start van de menselijke geschiedenis.* De boom op
de voorpagina van het boek verwijst naar het verslag in de Bijbel over de
eerste mensen op deze wereld. Zij leefden in de Hof van Eden, een plaats
in Perzié, het huidige Iran. Het is een plek die — als je de continenten van
de wereld in elkaar zou schuiven — ook daadwerkelijk in het midden ligt.
Hier werden de eerste mensen op onze planeet gezet met de opdracht om
de aarde te vervullen en beheren. Dr. Nathaniel Jeanson, professor in de
biologie, werkt momenteel aan een baanbrekend project waarbij hij via
beschikbare DNA-informatie de stamboom van het menselijk geslacht re-
construeert. De intrigerende resultaten van zijn onderzoek wijzen op een
jonge geschiedenis en gaan tegen de mainstream theorie in. In deel IV
(§2.2) zullen wij dit bijzondere onderzoek verder uitdiepen als een prachtig
voorbeeld van de relatie tussen geloof, wetenschap en zekerheid. Ook de
mainstream wetenschap ziet, even afgezien van de tijjdsindicaties, in deze
Mesopotamische regio de eerste tekenen van menselijke beschaving. Het
was Gods bedoeling om vanuit dit centrale punt een grote gemeenschap
van mensen te vormen met wie Hij voor altijd zou samenleven in een ver-
bond van liefde. Het is de start van een intrigerende geschiedenis waarover
we in deel II nog veel meer gaan horen. Het liep vanaf het begin echter
niet zonder slag of stoot. In de Hof van Eden hebben onze gezamenlijke
voorouders ervoor gekozen om de vrucht te eten van de boom van kennis
van goed en kwaad. Het was te aantrekkelijk om mee te gaan in het aanbod

zelf de toon te zetten en de norm te bepalen.

4 Indeel IV § 2.2 zal ik dieper ingaan op deze tijdsindicaties, die uit de toon vallen
ten opzichte van de dominante wetenschappelijke theorieén (“geloof, wetenschap
& zekerheid”). Zie ook: www.detijdlijn.nl
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Door die keuze kwam de kennis van kwaad de mensenwereld in. De intro-
ductie van het kwaad is in essentie namelijjk zelfvergoddelijking, jezelf tot
hoogste instantie verklaren en de levenskracht aan jezelf toeschrijven. Nu
de mens zichzelf tot hoogste rechter had opgeworpen, zelfs over de inten-
ties en gedachten van God, kon het gevolg niet uitblijven. Ze verborgen
zich uit schaamte voor God, gaven elkaar de schuld van wat er gebeur-
de, werden bang voor wat er komen ging en kwamen in een natuurlijke
omgeving terecht die, met zijn doorns en distels, van een prachtig toneel
veranderde in vijandig terrein. De strijd om het bestaan kwam op gang.
Het recht van de sterkste werd de nieuwe norm. De geschiedenis werd in
het klein en groot een aaneenschakeling van ruzie, oorlog en spanning. Het
is interessant te zien hoe echo’s van deze vroegste verhalen over de hele
wereld terug te vinden zijn, zij het in afwijkende vormen: van de indianen
in Amerika tot aan de Aboriginals in Australié. In West-Australié bestaat
bijvoorbeeld het verhaal van Gajara en zijn familie die een wereldwijde
vloed overleefde op een vlot. Hij stuurde vogels om te kijken of het wa-
ter al was gezakt. Gunstig gesteld door geroosterde kangoeroe plaatste de
god Ngadja een regenboog in de lucht om de regen te stoppen.’ In oude
Chinese karaktertekens zijn allerlei referenties te vinden naar de Tuin van
Eden, de val van de eerste mens en de zondvloed (hierover meer in deel II
§ 3.1). Deze vroegste geschiedenis van de mensheid heeft de toon gezet in

de vriendschap met God en de status van het eigen inzicht.

Blijkbaar is er vanaf het begin iets aan de hand rond de vertrouwelijke
vriendschap met de Almachtige en de rol van het eigen verstand. Adam
had zijn verstand natuurlijk al gebruikt. Hoe kon hij anders aan zijn taak
beginnen om de wereld te beheren? Nu hij het echter in ging zetten vanuit
de drang om zijn eigen leven te controleren ging het mis. In plaats van

het voorgestelde eeuwige leven kwam de weerbarstige dood. In plaats van

5  Ken Ham, Flood legends, Answers in Genesis
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een fier opgeheven hoofd kwam de terneergeslagen blik van wat verloren
was. In plaats van vrede en vrijheid kwamen onrust en onderdrukking. De
vriendschap was verloren en daarmee ook de onderlinge interactie. De
vriendschap tussen God en mensen wordt in de Bijbel namelijk beschreven
op een unieke manier. In deel I1 § 3.2 zullen we daar verder induiken. Het
onderlinge contact wordt gekarakteriseerd als een levendige, vertrouwelij-
ke omgang. Het is tweerichtingsverkeer, waarin volop ruimte is voor beide
kanten, zonder dat het een het ander uitsluit. Die dialoog zijn wij verloren.
Sinds het begin bestaat er daarom dubbelzinnigheid rond het gebruik van
ons eigen verstand en lijkt dit het contact met God eerder te verstoren dan
op te bouwen. Daar hebben wij vandaag de dag allemaal mee te maken.
Nog steeds is ons verstand een prachtig instrument. Nog steeds is het een
goede zaak om het volop te gebruiken. Aan de andere kant gaat er ook
veel mis als mensen altijd maar hun eigen verstand volgen en het inzetten
vanuit de behoefte om vooral hun eigen belangen en wensen te dienen. De
neiging om voortdurend het eigen inzicht als hoogste norm te hanteren
is van alle tijden. Het wordt echter, zoals we zullen gaan zien, binnen de
westerse wereld op een bijzondere manier aangewakkerd. Ons contact met

God is veranderd in een monoloog.

De gewoonte om God te onderwerpen aan het eigen verstand is in elk
geval terug te vinden in vijf dimensies van ons leven. Ik hanteer deze in-
deling in vijf dimensies gewoonweg omdat ik het zelf zo heb ervaren in
de afgelopen twintig jaar dat ik hiermee bezig ben geweest. Ik ben ze zelf
alle vijf tegengekomen. Het verhaal dat voor je ligt is namelijk niet alleen
een conceptuele uiteenzetting, maar ook het verslag van een persoonlijke
reis. In deel II komen we het vijftal als eerste tegen (§ 2.2). Op welke ma-
nier zorgen deze reserves ervoor dat de vriendschap met God niet van de
grond kan komen? De eerste en misschien wel de meest herkenbare van de
vijf is de worsteling met complexe levensvragen. Een goede tweede is de

behoefte aan sluitend bewijs rond God & geloof. De derde dimensie draait
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rond de religieuze neiging om God te controleren en op te sluiten binnen
zelf gecreéerde verwachtingspatronen. Als vierde heb ik gemerkt dat het
managen van het eigen imago een grote rol speelt in ons leven, ook juist als
het om een eventuele vriendschap met God gaat. Tot slot kunnen we niet
om onze zondige drive heen om volledig autonoom te willen zijn en ultiem
geluk te creéren los van de levende God. Onder de oppervlakte van al deze
vijf thema’s speelt de toepassing van het eigen verstand een cruciale rol. De

ins en outs daarvan komen verderop ter sprake.

Aan het eind van de route komen we de vijf thema’s nog een keer tegen
(deel IV § 2.1-2.5). Inmiddels hebben we dan de gelegenheid gehad een
aantal zaken goed te doordenken. Maken de opgedane inzichten verschil
in de relatie tussen God en mensen? Is het mogelijk de monoloog weer om

te buigen in een dialoog?
| 1.3 TERUG NAAR HET HART VAN DE WESTERSE CULTUUR

Om de vraag te beantwoorden of vriendschap tussen God en mensen weer
tot bloei kan komen op de weerbarstige westerse bodem, zullen we terug
moeten naar het hart van die cultuur. Dat is niet zo eenvoudig, omdat het
zo dicht op de huid zit. Het is tegelijk ook een heel interessante, grappige
en intrigerende onderneming. In de spiegel kijken levert mooie en leerza-
me momenten op. Het idee achter dit boek is dat wij pas iets zinnigs kun-
nen zeggen over deze bijzondere, levendige vriendschap als we het terug
weten te brengen tot de cultuurfilosofische kern. Wat vormt het kloppende
hart van de westerse cultuur? En hoe beinvloedt dit het onderlinge contact
— of juist het gebrek daaraan — tussen God en mensen? Om die reden gaan
we een grondige analyse van de westerse wereld maken, duiken we kopje
onder in Gods grote project en reflecteren we op het prachtige vermogen
van ons bloedeigen menselijk verstand. Deze beweging naar het hart van

de westerse cultuur vraagt ook iets van jou als lezer. Ben je bereid om in
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de spiegel te kijken? Wat verwacht je te zien? Wil je gaan herkennen hoe je
zelf je eigen verstand inzet? Wij maken namelijk allemaal dagelijks gebruik
van ons verstand. We denken over van alles na. Tegeljjk is het een zeer
wonderlijk proces dat maar moeilijk te doorgronden is. Wat doe je eigenlijk
als je denkt? En kun je er iets over zeggen wanneer zo’n denkproces goed
gaat of wanneer je uit de bocht vliegt? Wij hebben ons verstand gekregen
om volop gebruik van te maken, maar blijkbaar kan het ook flinke afstand
scheppen richting God. Waar zit dat precies in? We zullen terug moeten
naar de tekentafel. Tijdens de Franse revolutie (1789) werd de menselijke
rede binnengehaald als een god op aarde. In 1793 werd in de Notre Dame
het Féte de la Raison (het feest van de Rede) gevierd. Wat heeft het motto
om altijd het eigen verstand te volgen ons gebracht? Inmiddels zijn we

ruim twee eeuwen verder en kunnen we de balans opmaken.

De apostel Paulus geeft zijn Griekse luisteraars — die dol waren op wijsheid,
redenaties en beschouwingen — een wel heel bijzonder advies. In zijn brief
aan de Korintiérs zegt hij het zo: “Als iemand onder u denkt dat hij wijs is
in deze wereld, laat hij dwaas worden, opdat hij wijs zal worden. Want de
wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God.”® Wie met God onderweg
wil gaan zal een beetje dwaas moet worden. Want Gods wegen zijn in onze
ogen niet altijd zo logisch. Denk alleen maar aan het (voorlopige) toppunt
van Gods handelen in onze geschiedenis, in het leven van Jezus van Naza-
reth. Wie had verwacht dat de Zoon van God in een klein Joods gehucht
geboren zou worden, in een gewoon gezin? Dat Hij op handen werd ge-
dragen en bewonderd, om niet veel later door diezelfde mensen veracht,
verworpen en zelfs vernederd te worden aan een Romeins kruis? Wie had
voorzien dat Hij uit de dood terug zou komen en dat Zijn verwerping juist
de overwinning blijkt te zijn, omdat het de basis is voor vergeving, vrijheid

en dus voor een bijzonder hoopvolle toekomst? Wie had dat scenario uit-

6 I Korinthe 3: 18-19 HSV

TERUG NAAR HET HART VAN DE WESTERSE CULTUUR 31 |

gedacht? Joden niet, Grieken niet en niemand niet. Paulus maakt zijn punt
dus duidelijk: als je bij God wilt horen en Zijn Messias Jezus wilt volgen,
dan moet je een beetje dwaas worden in de ogen van de wereld. Als je dat
doet zul je met heel nieuwe ogen leren kijken. Want: “Het dwaze van God

is wijzer dan de mensen.”’

Als we het advies van Paulus toepassen op onze westerse wereld dan wordt
het best spannend. De westerse samenleving stelt immers het individu met
zijn eigen ideeén centraal. Laat niemand je wat wijsmaken. Volg je eigen
inzicht en ontwerp je eigen leven. Je eigen mening is heilig en niemand
mag daaraan komen. Mensen niet en zeker een eventuele God niet. Ik
vermoed dat Paulus met opzet prikkelt. Aan de ene kant verdiept hij zich
in de Griekse cultuur van zijn luisteraars, aan de andere kant stelt hij daar
ook wat tegenover. Daarmee zet hij wat mij betreft de gezonde toon. De
New Yorkse predikant Tim Keller volgt dit pad wanneer hij zegt: “Be-
lievers should acknowledge and wrestle with doubts — not only their own

b

but their friends’ and neighbors’.” En aan de andere kant: “(...) skeptics
must learn to look for a type of faith hidden within their reasoning.”® In dit
boek probeer ik beide kanten in balans te houden. Aan de ene kant ruimte
voor vragen, aan de andere kant een uitdaging voor de westerse cultuur als
geheel en voor jezelf als lezer. Joan Osborne zingt over een denkbeeldige
ontmoeting met God: “What would you ask if you had just one question?”
We zijn denk ik geneigd om die kant op te denken. Wat zou ik God als
eerste vragen als ik Hem zou ontmoeten? Waar wil ik antwoord op? Maar
draai het eens om. Wat denk je dat de eerste vraag zou zijn die God aan
jou zou stellen? Daarmee trek ik vermoedelijk een vat aan vragen, weer-

stand en ervaring open. Ik ga niet proberen daar hier in een paar zinnen

op in te gaan. Ik geloof niet dat ik jou als lezer daar recht mee zou doen. Ik

7 IKorinthe 1 : 25 HSV
8  Timothy Keller, T%e reason for God — belief in an Age of Skepticism, pg. xvii
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zou ook God daar geen recht mee doen. Hij is al te vaak en te makkelijk in
het beklaagdenbankje gezet. Het vergt een boek om daar wat zinnigs over
te zeggen. Vriendschap tussen kleine mensen als jij en ik met de almach-
tige Schepper van het universum is een prachtig en veelzijdig onderwerp
om in te dutken. Daarbij raken we het hart van de westerse cultuur, de
erfenis van de Bijbel en het wonder van ons menselijk denken. Denk je dat
er ruimte in jouw leven is voor deze vriendschap met God? Wat mij be-
treft heb je pas echt geleefd als je die vraag tenminste één keer voluit hebt
gesteld. Ik ben er namelijk van overtuigd dat ons leven in een heel ander
licht komt te staan als de westerse monoloog richting God zou veranderen
in een dialoog. Misschien dat er dan iets van contact ontstaat, een relatie.
Misschien zelfs iets dat je vriendschap zou kunnen noemen. De zoektocht
naar ruimte in ons denken en leven voor deze wonderlijke vriendschap is

de ondertoon van het hele verhaal dat voor je ligt.

HOOFDSTUK 2

Warming up

| 2.1  WAAROM ZOU JE DIT BOEK WILLEN LEZEN?

AAROM ZOU JE een boek nodig hebben om na te denken over vriend-

schap tussen God en mensen in een westerse wereld? Kun je dat
niet gewoon zelf uitdokteren? Een boek is immers maar een middel van
een feilbare en beperkte auteur. Dat zal ik direct beamen. Toch heeft een
boek een bijzondere eigenschap. Het helpt om uit de drukte van alledag
te stappen en de langzame vragen te stellen. Vragen die wel een grote rol
in het leven spelen, maar die niet binnen vijf minuten beantwoord kunnen
worden. Onderwerpen die in de waan van de dag ondersneeuwen kunnen
in een boek de aandacht krijgen die ze verdienen. Ik ben mij ervan be-
wust dat de onderwerpen die in de komende hoofdstukken op tafel worden
gelegd pittig zijn. We raken een gevoelig thema in onze cultuur en dat
verklaart deels het aantal pagina’s van dit boek. We gaan in gesprek over
zaken die ons na aan het hart liggen, zoals de vrijheid van denken, de ups
en downs van de westerse wereld, de inhoud van de Bijbel, de kracht en
relativiteit van het eigen inzicht en de ervaring van interactie tussen God
en mensen in de dagelijkse praktijk. Het is absoluut de moeite waard om
erdoorheen te ploeteren. Ik denk dat er op dit gebied geen makkelijke en

goedkope antwoorden zijn waar je echt wat aan hebt. Neem dus even de
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tijd om uit de hectiek van de dag te stappen. Van een gezonde afstand lukt
het veel beter om na te denken over het hoe en wat van onze maatschappij

en de plaats van vriendschap tussen God en mensen daarin.

De pagina’s die voor je liggen zijn meer dan een puur theoretische uiteen-
zetting. Het 1s in de eerste plaats gegroeid vanuit een persoonlijke ontdek-
kingstocht. Sinds mijn studie theologie en filosofie ben ik intensief bezig
geweest met de status van het menselijk verstand in het contact tussen God
en mensen. Dit is over bergen en door dalen gegaan. Het boek heeft daar-
door zowel een filosofische als een persoonlijke kant gekregen. Ik hoop dat
je als lezer deze opzet kunt waarderen. De conceptuele en persoonlijke
kanten kun je namelijk terugzien in de schrijfstijl. Ik probeer jou als lezer
mee te nemen in een analyse die stap voor stap wordt opgebouwd door de
verschillende hoofdstukken heen. Daarbij zal ik waar dat naar mijn idee
bijdraagt aan het verhaal persoonlijke inbreng toevoegen. Volgens mij zit
er genoeg ruimte in om je eigen gedachten te vormen. De mix van filoso-
fische, maatschappelijke, theologische en persoonlijke ingrediénten levert
hopelijk een inspirerend geheel op. In de afgelopen jaren stond ik op en
ging ik weer naar bed met deze thematiek, in een poging het zo goed mo-
gelijk te doordenken en doorleven. Ik beschouw het als een voorrecht om

de resultaten daarvan via deze weg te delen.

Dit is geen zelf-hulp-boek voor mensen die graag een religieus sausje over
hun leven willen. Het idee is dat er ruimte ontstaat in ons denken voor
interactie. Ruimte zowel bij de doorgewinterde kerkganger die misschien
niet echt meer doorheeft hoe bijzonder de persoonlijke omgang met de
levende God eigenlijk is, als bij de geharde scepticus die elke vorm van con-
tact tussen God en mensen wegredeneert. Ik heb het verhaal geschreven als
een soort spiegel. Het is mijn bedoeling om je als lezer mee te nemen in een
gedachtegang. Wat je zelf ziet als je in die spiegel kijkt kan ik niet beoor-

delen. Wat ik wel kan proberen is die spiegel zo zuiver mogelijk te maken.
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Hopeljjk lukt het je om op basis van deze opzet je gedachten te vormen en
te zien hoe dit samenhangt met je eigen leven. Dat kan dus best dichtbij
komen. In de loop van het verhaal wordt onze menselijke autonomie op
de weegschaal gelegd. Dat gaat dus over mijzelf en ook over jou als lezer.
Daar heb ik een goede reden voor. In de komende jaren zal de vraag wat
het inhoud om een mens te zijn steeds hoger op de agenda komen te staan.
De zoektocht naar het antwoord op die vraag wordt ook steeds belangrij-
ker. Zelfs wanneer je een huis koopt doe je niet zomaar iets, maar ga je te
rade bij taxateurs, hypotheekadviseurs en een gecertificeerd bedrijf voor
bouwkundig onderzoek. Je wilt toch niet zomaar wat doen als er zoveel van
waarde op het spel staat? Leveren we ons, als het gaat om het bouwen van
ons levenshuis, soms niet te gemakkelijk uit aan wat krantenartikelen, een
late night-show of de eerste de beste populaire cultuurfilosofie? Waar bou-
wen wij ons levenshuis op? Dit boek is geschreven vanuit de geloofstraditie
en de persoonlijke ervaring dat er een prachtige toekomst is voor wie wil
leven onder het gezag van Jezus, van wie de profeet Jesaja (achtste eeuw
v. Chr.) met vooruitziende blik zei: “Want een Kind is ons geboren, een
Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men
noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader,
Vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal
geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het
te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid van nu

”9 Geen politiek systeem, geen bankrekening, geen

aan tot in eeuwigheid.
pensioenfonds of mystieke ervaring gaat het antwoord leveren op de vraag
waarom je bestaat. Het is in die zin een handreiking voor wie op onderzoek
uit wil. Er is hoop, er is leven, er is een echt verhaal waar je bij aan kunt
sluiten. Daarbij verbleekt het streven naar een autonoom leven volkomen.
Ik kijk daarbij, net als alle lezers van dit boek, in dezelfde spiegel. Christen

zijn gaat namelijk niet over de ene mens die beter leeft dan de ander. Ster-

9 Jesaja9:5-6 HSV



| 36 WARMING UP

ker nog, het begint met de overtuiging dat je zelf Gods genade nodig hebt.
Hoe zou je dan ooit op andere mensen neer kunnen kijken? We staan naast
elkaar in die zoektocht. Maar er is wel een keuze te maken, een richting te
kiezen, een vraag te beantwoorden wie of wat je ten diepste vertrouwt als

het gaat om het fundament van je levenshuis.

In de voorbereidingen kwam het idee in mij op van een Romeins aquaduct
dat hoog over een ravijn loopt. Als je de stenen van zo’n aquaduct stuk voor
stuk bekijkt dan heb je er nog niet zoveel aan. Een paar stenen op elkaar
gestapeld maken nog geen aquaduct. Maar als de constructie compleet is
dan wordt het een bouwwerk dat eeuwenlang kan blijven staan. In zijn
totaliteit krijgt het zowel stevigheid als een functie. In de komende hoofd-
stukken probeer ik ook stenen volgens een bepaald ontwerp te ordenen. Ik
hoop dat door de onderlinge constructie het centrale idee aan kracht wint.
Misschien dat het eindproduct ook verfrissend water kan vervoeren. Ik zou
het dan ook gaaf vinden als het je lukt de gehele gedachtelijn te volgen. Ik
heb daar zo’n 240.000 bouwstenen — woorden — voor nodig. Toch is het in
de kern niet zo ingewikkeld. Soms is het nodig eerst wat zaken uit elkaar te
trekken voordat je de verbanden ertussen kunt zien. Dat is nou eenmaal de

manier waarop ons verstand werkt (zie ook deel 11T §3.3).

Graag voeg ik vooraf een disclaimer toe. Hoewel ik in dit boek ruimte pro-
beer te scheppen voor tweerichtingsverkeer in het contact tussen God en
mensen, is die vriendschap zelf natuurlijk niet maakbaar. Een maakbare
vriendschap is helemaal geen vriendschap. Dat punt is wat lastig voor ons
westerlingen. Wij willen namelijk controleren, beheersen en uitrekenen.
Robert van Putten bespreekt in zijn dissertatie het “idee van maakbaar-
heid” in de politicke arena. Hij stelt daarin de prikkelende vraag of de

maakbaarheidsgedachte echt verleden tijd is, zoals wel wordt beweerd, of
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dat dit onder de oppervlakte toch nog steeds springlevend is.'” Op geloofs-
gebied is het idee van maakbaarheid in elk geval nog regelmatig terug te
vinden. Het leven onder God wordt dan een kwestie van controleerbare
regels, acties of succesformules. Maar zo werkt het niet. Ten eerste kun je
een vriendschap niet eenzijdig tot stand brengen. God is geen mystieke
macht die je met bepaalde woorden of rituelen kunt bezweren. Hij is een
eigen persoon, met Zijn eigen gedachten, keuzes en wegen. Nog belang-
rijker: herstel van het contact met God begint niet in de eerste plaats met
onze eigen inzichten of intenties. De Bijbel getuigt ervan dat Jezus Chris-
tus, de tweede persoon van de goddelijke drie-eenheid, zich in onze plaats
heeft overgegeven als losprijs, om de verstoorde relatie tussen God en men-
sen recht te zetten. Wij hebben als mensheid laten zien hoeveel je kunt
verknoeien binnen korte tijd op een kleine planeet. In het leven en sterven
van Jezus van Nazareth heeft God de kosten van ons menselijk falen als
het ware voor eigen rekening genomen. Het contact met God begint in de
eerste plaats dus met de vraag of Hij zelf wel met ons verder wil. Gelukkig
is dat het geval. Lang voordat jij en ik tiberhaupt geboren waren was God
er al en begon Hij aan Zijn bijzondere plan. Hij is er altijd al. Ons ver-
stand komt hier tot stilstand. Wij komen met onze redenaties niet verder
dan constateren dat het een uit het ander voortkomt. We zijn, ook als we
denken, deelnemers in een realiteit die er eerder al was. We zijn geboren
in {yn wereld. Hijj is al duizenden jaren bezig met Zijn project richting een
prachtige toekomst. Dat heeft niks met maakbaarheid te maken. En eerlijk
gezegd, dat is toch ook niet wat je zou willen? Wat heb je aan een vriend-
schap die je zelf kunt controleren? Toch staan wij niet helemaal met lege

handen. Wat kunnen wij zelf doen op zoek naar ruimte voor interactie?

10 “Zijn we inderdaad nog steeds als samenleving gegrepen door maakbaarheids-
denken?” en: “De verontrustende diagnosen over de herleving van maakbaar-
heid in beleid en politiek zijn gerechtvaardigd, zo zal in deel I blijken.” Robert
van Putten, In de ban beheersing, pg. 16-17
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| 2.2  WAT KUN JE PRECIES VERWACHTEN?

Voordat we van wal steken geef ik een navigatiekaart mee waarop je kunt
aflezen waar we ongeveer varen. Ik verwacht dat het daardoor makkelijker
wordt de hoofdlijnen vast te houden. Mocht je zeebenen krijgen omdat
het je allemaal wat duizelt, dan helpen deze coordinaten je om de richting
terug te vinden. Eerst geef' ik de navigatiekaart en daaronder zal ik de ver-
schillende onderdelen kort toelichten. Wat kun je in grote lijnen verwach-

ten?
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In deel II oriénteren we ons op de westerse wereld waarin wij elke dag
leven. Daarbij nemen we een duik in de ontwikkelingen van de afgelopen
eeuwen, omdat deze de cultuur van vandaag hebben gevormd. We proe-
ven de culturele atmosfeer waarin wij dagelijks zijn ondergedompeld. Dat
1s nog niet zo eenvoudig als op het eerste gezicht misschien lijkt. Het is
voor ons een vertrouwde wereld, maar wellicht net iets té vertrouwd. Denk
aan het verhaal van de vis die gevraagd wordt om zijn eigen leefwereld te
beschrijven. De vis praat over koralen, andere soorten vissen, luchtbelletjes
en de prachtige lichtstralen aan de oppervlakte. De vis vergeet echter te
melden dat hij in het water leeft, dat is gewoon té vanzelfsprekend. Toch
is het juist dat water waarover we willen praten. Ik leg de ontwerptekening
van de moderne westerse cultuur op tafel en we zullen bespreken wat het
basisconcept daarvan is. Achtereenvolgens zal de opkomst en opbrengst
van modern denken aan bod komen, de ontsporing daarvan, de maat-
schappelijke effecten en tot slot de manier waarop de westerse wereld zijn

eigen problemen denkt te kunnen oplossen.

Als de ontwerptekening helder op het netvlies staat wordt duidelijk wat de
effecten zijn van deze culturele realiteit op het contact tussen God en men-
sen. Dat effect wordt in het tweede hoofdstuk uitgewerkt. We brengen eerst
de typisch westerse bezwaren tegen God & godsdienst in het algemeen in
kaart. Vervolgens gaan we voor de eerste keer de vijf dimensies bespreken
die een grote rol spelen in de verhouding tussen God en mensen: worstelen
met levensvragen, behoefte aan hard bewijs, godsdienstige controledrang,
imago-management en het streven naar autonomie. Het zijn universele
menselijke onderwerpen die binnen de westerse cultuur in het bijzonder
aangewakkerd worden. Helemaal aan het eind van de route zullen we ze

nog een keer tegenkomen. Wat is er tegen die tijd veranderd?

Misschien is het aardig op dit punt een paar woorden te wijden aan fi-

losofie. Om de ontwerptekening van de westerse cultuur op het spoor te
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komen (en verderop de grote lijnen van Gods project en de werking van
het menselijk verstand) is er flink wat denkwerk nodig. Een gezonde dosis
filosofie helpt hierbij. Ik kan mij voorstellen dat niet iedereen direct laai-
end enthousiast wordt als het woord filosofie de revue passeert. Het kan
associaties oproepen van nutteloze woordenkettingen en onbegrijpelijke
luchtkastelen. Misschien is het aan de start van dit verhaal daarom nut-
tig om een filosofisch verkooppraatje te houden. Ik zal het met een paar
metaforen toelichten. Filosofie zou je kunnen vergelijken met onze botten.
Aan botten op zichzelf heb je niet zoveel. Als het leven ophoudt blijven
de botten roerloos achter. Het geraamte zelf zorgt niet voor het leven en
de beweging. Maar hoewel het zelf geen leven geeft, vormt het daar wel
een essentiéle basis voor. Zonder botten hebben de spieren geen aankno-
pingspunt en hebben de bloedbanen geen structuur waarbinnen ze kunnen
functioneren. Ik vermoed dat wij ons er in het dagelijks leven vaker bewust
van zijn dat we spieren hebben en dat er bloed door ons lichaam stroomt,
dan van het feit dat ons lichaam ook uit een stel botten bestaat. Dat we ons
hier niet bewust van zijn betekent echter niet dat het van ondergeschikt be-
lang is. Op dezelfde manier zijn we ons meer bewust van wat we allemaal
doen en voelen, dan van wat de onderliggende gedachten zijn die structuur
aan dit alles geven. Zoals het geraamte stevigheid geeft aan je lichamelijjke
functioneren, zo geeft goed nadenken stevigheid aan je doen en laten. Een
ander voorbeeld komt uit de wereld van de muziek. Wij hebben allemaal
zo onze eigen muziekstijlen. Heb je weleens specifieck geluisterd naar de
baslijnen in de muziek waar je het meest van houdt? De diepere baslijnen
vallen meestal minder op dan de zang, een gitaarpartiyj of de solo van de
eerste viool. Toch zijn het juist deze lage tonen die sfeerbepalend zijn. De
bastonen van de muziek kun je vergelijken met wat je denkt. Wat wij gaan
doen is de muziek van het westerse harmonieorkest even stopzetten, zodat
we de repeterende baslijn goed kunnen horen. Nog een laatste illustratie
dan uit de bouwwereld om het af te maken. Wanneer ik als consument

naar de huizen om mij heen kijk, heb ik vooral aandacht voor wat ik kan
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zien. De kleur van de stenen, de vormgeving van de gevel en de inrichting
van de tuin. Dat zijn de zichtbare kenmerken van het huis en de leefom-
geving. De fundering die onder het huis zit, daar denk 1k niet zo snel aan.
Hoe diep gaat die eigenlijk? Welke materialen zijn er gebruikt? Is er risico
op verzakking? Zonder solide fundering zou het mooie huis dat erop staat
natuurlijk onmogelijk gebouwd kunnen worden. Een inspectie van onze
gedachten over ons doen en laten is bij tijden zeer aan te bevelen. Tot zo-
ver deze korte aanmoediging om ook de wat meer filosofisch getinte delen

van dit boek te lezen.

Na de vogelvlucht door de westerse cultuur en het effect hiervan op de
relatie met God starten we een heel nieuw hoofdstuk. In hoofdstuk 3 be-
schrijf ik het grote project van God zoals dat in de Bijbel beschreven wordt.
De Bijbel vertelt over een prachtig project waar God al sinds mensenheu-
genis mee bezig 1s. Wat is dat precies voor onderneming? Is er een rode
draad in aan te wijzen? Hoe betrekt Hij mensen zoals jij en ik bij wat Hij
doet? Gaandeweg wordt de spanning opgevoerd. Met deze beschrijving
van Gods project werk ik toe naar de stelling waarmee we deel II afsluiten.
Ik zal laten zien dat er een impasse is ontstaan tussen God en de moderne
westerse wereld. Een vastgeroeste situatie. Van beide kanten lijkt het on-

mogelijk om nog een stap richting de ander te doen.

Deel II1 start vervolgens met de vraag of het mogelijk is uit deze impasse te
komen. Hoe is er in de voorgaande eeuwen binnen kerk & theologie gere-
ageerd op de eis om alles aan het menselijk verstand te onderwerpen? Het
levert acht heel uiteenlopende strategieén op, waarvan je waarschijnlijk
wel het een en ander zult gaan herkennen. Wat is hier een goede weg voor-
uit? Het brengt ons bij het tweede hoofdstuk waarin de vriendschap tussen
God en mensen, zoals dat in de Bijbel wordt beschreven, onder de loep
genomen wordt. Die vriendschap blijkt een wonderlijk karakter te hebben.

Er is namelijk volop ruimte voor mensen om te vragen, onderzoeken en
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klagen. En er is volop ruimte voor God om ons denken te vernieuwen,
ons te troosten, te onderwijzen, te confronteren en aan te moedigen om
de dingen vanuit een ander perspectief te zien. Het één lijkt het ander niet
uit te sluiten, het gaat juist samen op. Hoe is die combinatie te verklaren?
Vooral omdat het eigen denken in de westerse wereld de zaak juist heeft
laten vastlopen. Het brengt ons bij de conclusie dat er een diepgaande
reflectie op het menselijk verstand nodig is. Wat is het verstand eigenlijk?
Hoe gebruik je het? Van oudsher is er namelijk iets aan de hand rond de
vriendschap met God en het menselijk verstand. De eerste mens Adam
gebruikte zijn verstand om de wereld te beheren, maar toen dat beheren
omsloeg in beheersen, verbrak hij de oorspronkelijke vriendschap met zijn
Schepper. Er is blijkbaar iets aan de hand met de manier waarop we het
verstand inzetten in ons leven. Reden genoeg om dit eens goed tegen het

licht te houden.

De reflectie op de denkprocessen start met een introductie in “het grote
gebod”, waarin wij worden opgeroepen om lief te hebben met heel ons
wezen, inclusief heel ons verstand. Dat is best apart. Kun je dan lietheb-
ben met je verstand? Hoe zou dat er in de praktijk uitzien? We gaan in
hootdstuk 3 & 4 op zock naar sporen van de liefde in ons denken. Dit doen
we aan de hand van een mix aan filosofische, wiskundige, psychologische,
theologische en fysische inzichten. Wat maakt een denkproces helder? En
wat heeft dit te maken met het gebod van de liefde? Dit levert intrigerende
inzichten op. Om de oordeelskracht van ons verstand opnieuw op waarde
te schatten, is het nodig uit de zuigkracht van het westerse model te komen.
Dat is niet eenvoudig, omdat het zo diep in ons cultuurfilosofische DNA
zit, dat het maar moeilijk bij jezelf te herkennen is. We gaan de taak en
het ontwerp van het verstand herdefiniéren. In hoofdstuk 5 zetten we dat
ontwerp in reliéf met populaire en dominante stromingen, zoals het evo-
lutie-denken, kunstmatige intelligentie, de new age-gedachte en cultureel

relativisme. Dit brengt ons ten slotte terug bij de brandende vraag of de
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impasse tussen God en de westerse wereld vlot getrokken kan worden. In
het afsluitende hoofdstuk (6) bereiken we de climax en wordt deze vraag
beantwoord. De ontdekking van Gods grotere perspectief schept lucht en
ruimte en vormt de basis van deze bijzondere vriendschap. Hoe is dat te
begrijpen? Wat herken je hiervan in je eigen leven? Ik zal laten zien dat het
zowel een filosofische als een persoonlijke kant heeft. Hoofdstuk 6 vormt zo

de springplank naar de praktijk die in het afsluitende deel aan bod komt.

In het laatste deel (IV) oogsten we de resultaten van al het noeste voor-
werk. De vijf reserves die de vriendschap eerder leken te verstoren komen
nu opnieuw aan bod. Wat betekent de ontdekking van Gods perspectief
als je worstelt met levensvragen? Heeft de moderne wetenschap de Bijbel
vervangen of is het andersom en kan het Bijbels getuigenis waardevolle
input leveren op de universiteit? Is het echt mogelijk God persoonlijk te
leren kennen en hoe voorkom je dan dat je Hem altijd voor je eigen karre-
tje spant? Durf je in je eigen leefomgeving risico’s te nemen met je imago
door vriendschap met God te sluiten? En wat betekent leven onder Gods
bewind in een wereld waarin het streven naar autonomie nog dagelijks
aan kracht wint? De stenen van het aquaduct komen in dit laatste deel bjj
elkaar en vormen wat mij betreft samen een prachtig geheel. Ik hoop dat
de constructie solide genoeg is en dat er gezond en fris water over gaat stro-
men. Maar of het water uiteindelijk leven geeft heb ik niet in de hand. De
apostel Paulus gebruikt ergens het beeld van een plant. Hij kan een zaadje
in de grond stoppen en er wat water bijgooien, maar het belangrijkste deel,
de groei zelf, daar kan hij niks aan doen.'" Het is God die het leven geetft.
Hopelijk gaat Hij dat ook doen in de tijd dat je door de op zichzelf dode

letters van dit boek akkert en erover nadenkt. Kan er opnieuw vriend-

11 “Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God heeft laten groeien. Dus is
dan noch hij die plant iets, noch hij die begiet, maar God, Die laat groeien.”
I Korinthe 3 : 6-7 HSV
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schap tussen God en mensen tot bloei komen op westerse grond? Het is een

prachtige vraag met een nog mooier antwoord. LET’S GET STARTED.

DEEL I1

De impasse tussen God
en de westerse wereld




