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SPELLETJES DIE HET MOREEL DENKEN STIMULEREN 

 

* doe het eens goed fout 

De leerlingen doen rollenspelletjes, maar moeten alles daarbij eens 'goed fout' doen. 

bv. Op een hele onbeleefde manier iets vragen aan iemand.  

bv. Heel de tijd liegen als iemand iets vraagt. 

bv. Niet luisteren wanneer iemand iets vertelt. 

bv. Iemand laat zijn pennenzak op de grond vallen, jij loopt voorbij en helpt niet. 

Hieruit kunnen ze leren dat het wel oké is om een eigen mening, gedachte of geweten te hebben, 

maar dat je om op een fijne manier samen te leven met anderen toch ook best bepaalde waarden 

en normen nastreeft (bv. verdraagzaamheid, vriendelijkheid, beleefdheid, solidariteit ... ) 

 

 

* een vreemd boekje samenstellen 

De leerlingen proberen met allerlei vreemde (bestaande, onbestaande, niet-alledaagse) dingen/ 

dieren/voedsel ... een boekje samen te stellen. Dit kunnen prenten zijn of foto's die ze zelf 

maakten. Bv. een appel bij de bakker, een levend kuikentje tussen de eieren in de winkel, een 

oma op een skateboard, een kleuter met een mes, een vliegende vis … 

Wie bepaalt wat 'mooi' is of wat niet en wat 'kan' of wat niet?  

 

 

* bedenk het slechtste idee ooit 

De leerlingen mogen afzonderlijk, of in kleine groepjes, proberen 'het slechtste idee ooit' te 

bedenken. Daarna moeten ze dit voorstellen aan de anderen en argumenteren waarom hun idee 

het verdient te winnen. Bv. tot boven in een boom klimmen - de hele dag ijsjes eten - mama leren 

vliegen - wandelen in je blootje in de sneeuw - appels eten met wormen erin - ... 

Wie bepaalt wat 'slecht' is of wat 'dom' is? Wie bepaalt wat 'het' slechtste is of 'het' domste? 

cfr. Kan je 2 'beste' vrienden hebben? Kan je 2 dingen 'het' lekkerste vinden? Kan je 2 

'lievelings'kleuren hebben? (En kan/mag je soms van idee veranderen?) 

 

 

* prent zoekt verhaal 

De leerkracht toont enkele prenten aan de leerlingen. De vraag is: "Hoe begon dit verhaal?" of 

"Wat ging er aan deze prent vooraf?"  

bv. een boef aan gebroken uitstalraam → Wat zou de dief gestolen hebben? 

bv. een bad vol modder → Wie zou er in het bad gezeten hebben en wat had die vooraf gedaan? 

bv. een kindje in het ziekenhuis → Wat heeft dat kindje gedaan? Waar heeft hij pijn? 

Kunnen we alles zeker weten? Mogen we vertrouwen op ons eigen 'geweten' en op onze eigen 

'gedachten'? Wat met vooroordelen? Hoe kritisch moeten we zijn? Wanneer weten we iets zeker? 


