Dit is Belgisch: je stelt een architekt aan om het Bel-

Belgisch Paviljoen blijft hangen in Frank Delmulles dromen

gisch Paviljoen voor de Wereldtentoonstelling van Se-
. villa 1992 te ontwerpen maar vergeet daarbij dat er
nog zoiets bestaat als een Orde der Architecten die al
zijn leden een kans wil geven. Je flanst dan maar een
wedstrijd in mekaar waarvan je in februari 1990 de
resultaten beoordeelt, maar je wacht tot september
1990 om die ook bekend te maken. Zou het dan toch
geen toeval zijn dat Belgié het lelijkste land ter wereld

wordt genoemd ?

Het zal Frank Delmulle een zorg wezen. Vanop zijn bu-
reau in Waregem droomt de Wortegemse architect over
harmonie tussen rationaliteit en poézie met zowaar een
tweede plaats in de bewuste wedstrijd als gevolg. En
waarvoor zo’n Belgisch Paviljoen dan wel moet dienen ?
¢Sla me nu dood,’’ zei Frank ...

AAR jury’s vonnissen

vellen, heerst ver-

‘deeldheid en onvrede.
In de wereld van de architek-
tuur is dat niet anders. “Een
schijnoperatie,’’ zo noemden
sommigen het hele opzet rond
het ontwerpen van een Bel-
gisch Paviljoen voor Sevilla.
Voelt de tweede gerangschik-
te zich inderdaad gedupeerd?
Frank: “ Architekten krijgen
in dit land weinig kansen. Als

er dan al eens een wedstrijd -

wordt uitgeschreyen, gaat het

er nog flink verwarrend aan
toe ook. Oorspronkelijk was er
immers al, over de hoofden
van iedereen heen, een projekt
voor Sevilla goedgekeurd. De
Orde eiste echter zeggings-
schap en kreeg die ook. Maar
de wedstrijd die daarna nog
werd uitgeschreven, moest wel
op een drafje worden afge-
werkt. In dergelijke omstan-
digheden vraag je een beetje
om problemen natuurlijk. "’

Frank Delmulle kreeg de tweede plaats toegewezen in de wedstrijd voor het ontwerp dat Belgié een pa-
viljoen moest bezorgen op de Wereldtentoonstelling van Sevilla. *‘Eigenlijk ben ik nog blij dat ik niet
gewonnen heb, >’ filosofeert de Wortegemse architekt, die in zi{jn werk zoekt naar de volmaakte mens.
Intussen staat de maquette van zijn paviljoen in de Brusselse City 2 tussen tearooms en modeboetieks.

PEUGEOT'S
TOPWEEKEND!

) ,
GARAGE PRO\;OST MARC

LEUPEGEMSTRAAT 7 - 9700 OUDENAARDE

VAN 21 TOT 24 SEPTEMBER '90

UITZONDERLIJKE
VOORWAARDEN!

Het Belgisch Paviljoen voor Sevilla zoals Frank Delmulle het zag. De helft van het gebouw zit onder
de grond. “‘Allicht is dat één van de redenen waarom-mijn werk niet werd bekroond. Het ondergrondse
gedeelte kon immers niet naar Belgié worden meegebracht,”’ denkt Frank.

Geen motivering

Nochtans heeft Frank Delmul-
Ie niet het gevoel dat er iets on-
regelmatig zou zijn gebeurd bij
de beoordeling.

Frank: ““De zes weerhouden
werken werden ferecht ge-
klasseerd, al valt er over de

- onderlinge volgorde wel te dis-

kussiéren. Maar dat is een
kwestie van smaak. Ik trek me
echter weinig aan van de ma-
nier waarop een jury mijn
werk evalueert. Alles wat mijn
atelier verlaat, is voor mij een
afgewerkt produkt. Anders
komt het hier niet buiten. Wat
een jury daar verder over
denkt, is haar probleem.

1k vind het wel bedroevend dat

men ook nu weer geen moti-
vering geeft voor de uitslag.
Het minste wat je als deelne-
mer toch mag verwachten, is
dat men uitlegt waarom men
iets goed of minder goed
vindt. Maar in Belgi€ acht
men dat allemaal overbodig.
Zelfs een katalogus kan er niet
af. De maquettes van de weer-
houden werken staan nu in de
City 2 in Brussel tussen de tea-
rooms en de modeboetieks. De
organisatoren hopen dat Jan
Publiek er op die manier be-
langstelling voor zal opbren-
gen. Maar ik vrees voor een
effekt in de tegenovergestelde
zinws

Zand

In Sevilla hoort elk land zich-
zelf voor te stellen. In de prak-
tijk komt het er op neer dat
iedereen eens wil tonen waar-
toe hij in staat is. En die gel-
dingsdrang neemt lichtjes
waanzinnige vormen aan. De
Fransen bijvoorbeeld betalen
voor één paal van hun pavil-
joen evenveel als de Belgen
voor het hele paviljoen samen :
150 miljoen ...

Frank: “ Het is een beetje ab-
surd dat alle Europeanen als-
maar praten over het
ééngemaakte Europa van 1992,
om dan elk afzonderlijk for-
tuinen te spenderen aan een ei-
gen pronkstuk. Anderzijds gaf
dat chauvinisme mij als archi-
tekt wel de mogelijkheid - wat
zeg ik, de plicht - om in mijn
projekt te verwijzen naar en-
kele Belgische realiteiten. De
drieledigheid van ons land
wordt in mijn werk bijvoor-
beeld verwerkt in de drie spe-
cifieke konstruktiewijzen van
de drie entiteiten van het pa-

viljoen. Ik heb daarvoor de
hoogbouwkonstruktie ge-
bruikt, de brugkonstruktie en
tenslotte de diepwand-
konstruktie, typisch voor de
manier waarop de Belgische
dokken zijn gekonstrueerd.
Bovendien had ik slechts de
helft van het beschikbare ter-
rein nodig voor de bouw van
het paviljoen. De andere helft
is één grote zandvlakte die
verwijst naar het toerisme, die
geniale uitvinding die van
Spanje én van Belgi€ een va-
kantieland heeft gemaakt. Ook
binnenin het paviljoen was er
trouwens een zandplein voor-
zien, omringd met rode
baksteen. Dat is een ander
knipoogje naar onze bouwtra-
dities. Tenslotte is de Wereld-
tentoonstelling rond het thema
¢“Ontdekkingen”’

Volledige mens

Het Belgische Paviljoen dat
Frank Delmulle in Sevilla wou
neerpoten, zat voor bijna de
helft in de grond. Omdat de
Spaanse temperaturen tot 40
graden kunnen oplopen, wa-
ren schaduwrijke ruimtes een
absolute must. Vandaar dat het
oorspronkelijke Belgische
voorstel om een soort glazen
frietzak op te trekken op
hoongelach werd onthaald.

Frank: * Ikzelf baseerde mijn
projekt op de ideologie die ik
vanaf mijn studententijd aan-
kleef. Die zegt dat je met rati-
onele middelen moet pogen
het poétische in de mens te la-
ten naar buiten komen. Weten
dat je leeft, dat is belangrijk.
In welke stemming je ook ver-
keert, er moet in je huis altijd

een plaats zijn waar je je goed

kan voelen.

In het paviljoen, zoals ik dat
zag, vond je die extreme ele-
menten ook terug. Via een lift
ging het vanuit de ont-
vangstruimte 20 meter hoog
naar het hoogteterras, waar het
verstikkend heet zou zijn ge-
weest. Maar via een roltrap
kon je ook tot 25 meter onder
de grond naar de kathedraal-
ruimte, waar je genoot van
koelte en fris water als in een
grot. Op die manier verenig-
de ik de niet te scheiden basis-
elementen lucht, water en
grond. De volledige mens
dus, een perfekt rationeel-
poétisch wezen.”

Ideologie
Frank Delmulles projekt greep

vermoedelijk naast de eerste
prijs omdat het moeilijk rea-
liseerbaar was en bovendien
slechts gedeeltelijk verplaats-
baar naar Belgié. Na de We-
reldtentoonstelling had men
het Belgisch Paviljoen immers
graag op vaderlandse bodem
gezien. Maar het gedeelte on-
der de grond zou in de Spaan-
se aarde gebleven zun
Toegevingen doen aan jury’s of
klanten staat echter niet .in
Franks woordenboek.
Frank: “In zekere zin ben ik
blij dat ik niet gewonnen heb.
Om mijn projekt te realiseren
had ik het wellicht hier en daar
moeten wijzigen. Maar als dat
mijn werk raakt in zijn essen-
tie, kan daar bij mij geen
sprake van zijn. Ook met mijn
klanten praat ik vooraf uitge-
breid over wat ze precies wil-
len. Als ik hen dat niet kan
geven, bezorg ik hen het adres
van een kollega.

Vooraleer bij een opdracht aan
de tekentafel te gaan zitten,
loop ik eerst een tweetal maan-
den met allerlei voorstellingen
in mijn hoofd rond. Als je die
onmiddellijk op papier zet,
ben je gebonden aan je lijnen.
Daarom doorworstel ik eerst
een irrationele faze. Daarna
volgen het tekenwerk en de
magquette. Dan is het werk
voor mij eigenlijk af.”

Boos maken

De meeste architekten zien het
anders. Voor hen moet een
projekt eerst gebouwd zijn
vooraleer het architektuur is.

Frank: *‘Maar ik kan leven
met de gedachte dat mijn Bel-
gisch Paviljoen bijvoorbeeld
nooit zal worden opgetrokken.
Ik heb er doorheen gelopen in
mijn dromen, voor mij is het
een realiteit. Het jammere is
dat ik de anderen dat gevoel
niet kan overbrengen. Frustre-
rend is dat echter niet. Dat
wordt het enkel als een op-
drachtgever plots wijzigingen
wil aanbrengen die mijn werk
in zijn ziel raken. Dan kan ik
me vreselijk boos maken, ook
al ligt dat niet in mijn aard.

Dat maakt dit beroep ook zo
veelzijdig. Je kan niet in je bu-
reautje blijven zitten en plan-
nen maken. Je moet ook met
mensen omgaan. Maar dat ar-
chitekten het kompleetste be-
roep hebben, is een uitspraak
die ik voor uw rekening laat.
Ik wil niet pretentieus klin-
ken.”
Geert



