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Derk Eimers vertelt de verhalen van anonieme spermadonoren 

Drie spermadonoren aan het woord: ‘Mijn zaad was van superkwaliteit, dat doet je ego goed’ 

met video 

Decennialang bleven spermadonoren anoniem. In Verborgen verbonden van journalist én voormalig 
donor Derk Eimers doorbreken 22 mannen het stilzwijgen. Drie van hen vertellen in dit artikel uit 
ons weekend magazine Mezza over hun ervaringen, motieven en de gevolgen. ,,Als het zo gemakkelijk 
is om mensen te helpen, waarom niet?” 

Tonny van der Mee > 14 mei 2023 Laatste update: 14-05-23, 16:11  

Jacques van de Vall (71), Amsterdam. Donor V10 in het AMC (1982-1984) en V1 in het Onze 

Lieve Vrouwe Gasthuis (1984-1994) 

‘Ik werd in 1982 gevraagd zaaddonor te worden toen ik bloed doneerde. Ze vertelden over echtparen 
die een lang traject hadden gevolgd om een kind te krijgen. Een spermadonor was de laatste 
mogelijkheid. Ik was net vrijgezel, werkte en had veel wisselende contacten. Ik dacht: als het zo 
gemakkelijk is om mensen te helpen, waarom niet? 
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Jacques van de Vall. © Corné Sparidaens  

Niemand zei dat het misschien 25 donorkinderen of meer zouden kunnen worden, of dat later 
donorkinderen op de stoep konden staan. Het was anoniem, dus het stond ver van me af. In het 
begin doneerde ik op afroep meerdere keren per maand, omdat ze vers zaad gebruikten voor 
inseminatie. Later werd een voorraad ingevroren. Meestal produceerde ik thuis. De enige opoffering 
was drie dagen seksuele onthouding. Het was een kwestie van in het potje doen, onder de oksel op 
lichaamstemperatuur houden en naar het ziekenhuis brengen. 

Mijn zaad was van superkwaliteit, zeiden ze. Dat doet je ego goed. Ik vertelde dat op verjaardagen of 
als versiertruc. ‘Ik kan niet voetballen of zingen, maar ik heb wel goed zaad.’ Soms werden er grappen 
gemaakt of vond iemand dat het niet hoorde. Maar de meeste donoren zijn gewone, goedwillende 
mannen en geen rukkers die op de rand van het bed een potje vullen. 

In 1987 leerde ik mijn vrouw Inez kennen. Ik heb het gelijk verteld, ze vond het prima. Toen we een 
dochter en zoon kregen, wilde ze dat ik stopte. Ze was bang dat ik te veel donorkinderen had en dat 
onze kinderen verliefd zouden worden op een halfbroer of -zus. En ze vond het belangrijk dat 
donorkinderen hun afkomst kenden. 

Mijn kinderen hebben altijd geweten dat ik donor ben geweest. Mijn zoon interesseerde het niet veel, 
mijn dochter vond het intrigerend. Zij wilde weten hoeveel halfbroers en -zussen ze had. Daarom 
schreef ik me in bij de dna-databank van Fiom (centrum voor afstammingsvragen, red.), waar 
donoren en donorkinderen gematcht kunnen worden. 

Pas in 2019 was er een match. Ik had het niet meer verwacht. Mijn donorkind is nu dertig en heeft 
twee moeders. Onze eerste ontmoeting was onwennig. Ik liet haar foto’s zien van mijn kinderen en 
van mij uit mijn donorperiode. Op haar arm had ze een tatoeage van poezenpootjes, dezelfde als mijn 
dochter. Dat kan geen toeval zijn. 

We zijn bij haar in Friesland geweest en zij komt binnenkort een nachtje bij ons logeren. We hebben 
een paar keer per week WhatsApp-contact. Ze vindt het leuk mij op de hoogte te houden over haar 
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leven, zoals haar opleiding grafische vormgeving, die ik ook heb gedaan. Maar ik ben niet haar vader 
of opvoeder. 

Ik ben niet bang dat meer donorkinderen zich melden, ze hebben er recht op. Ik zou wel schrikken 
als het er 75 zouden zijn. Het ziekenhuis zegt dat ik er 23 tot 25 heb. Daar ga ik maar vanuit.’ 

Derk Eimers (58), Hoogezand. Doneerde in het Delfzicht Ziekenhuis (1994-2000) 

‘Het telefoontje van Fiom kwam in het najaar van 2014. “Ga maar even zitten, Derk,” zeiden ze. “We 
hebben een donordochter gevonden.” Ik wist dat ik een keer zo’n telefoontje kon verwachten. Ik vond 
het wel leuk. We schreven eerst brieven met jeugdfoto’s om elkaar voor te stellen. Ze leek 
verbijsterend veel op mijn zus vroeger. 

 
 
Derk Eimers. © Corné Sparidaens  

In het voorjaar van 2015 heb ik haar op het kantoor van Fiom ontmoet. Ze was net zestien. Ik krijg 
weer kippenvel als ik eraan denk, het maakt me emotioneel. Als je donorkind tegenover je zit, voel je 
chemie. Dat is raar, maar heel mooi. 

Ik was 28 toen ik begon met doneren. Ik was net vrijgezel en freelancejournalist. Ik had eerder een 
artikel over spermadonaties gelezen, maar mijn toenmalige vriendin wilde het niet. Toen die relatie 
uitging, zag ik weer een oproep van het ziekenhuis. Ik was al bloeddonor en orgaandonor. Vanuit dat 
perspectief, mensen helpen, deed ik dit erbij. 

Toen ik in 1997 mijn inmiddels ex-vrouw ontmoette, stond zij er achter. Maar na zeven jaar doneren 
vond ik het mooi geweest. Ik wilde ook een streep trekken tussen mijn twee wettige kinderen, die ik 
later met mijn partner kreeg, en de zeven donorkinderen die inmiddels met mij gematcht zijn. 

Ik ben er altijd open over geweest naar mijn kinderen. Op de basisschool vond mijn zoon het idee van 
halfbroertjes en -zusjes wel leuk. Mijn dochter is qua karakter introvert, het ging het ene oor in, het 
andere oor uit. Ze hielden wel een spreekbeurt over donorkinderen. In de puberteit interesseerde het 
ze minder. 

Nu vinden ze het leuk een paar keer per jaar wat met hun halfzusjes te doen. Vooral mijn zoon vindt 
het geweldig. Ze zijn studenten en ontmoeten elkaar in Groningen. Dan krijg ik ’s nachts een selfie 
uit een feesttent. Mijn dochter blijft ingetogener en slaat weleens een feestje over. 
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Na de eerste kennismaking met hen en een paar ontmoetingen en gesprekken leiden de meeste 
donorkinderen inmiddels hun eigen leven. Er is verder weinig contact. Ze zijn begin- en midden-
twintig en ontdekken hun levensweg. Ik wil me niet opdringen. 

Ik ga ervan uit dat ik ongeveer 75 donaties heb gedaan. Het zou niet raar zijn als daar tientallen 
donorkinderen uit voortgekomen zijn. Als ik vroeg of er een zwangerschap was, werd me duidelijk te 
verstaan gegeven dat ik daar niet naar moest vragen. Dat kreeg ik toch niet te horen. Ik hoop dat 
mijn arts ethisch genoeg was om bij 25 succesvolle inseminaties te stoppen met mijn sperma. 

Als mensen vragen hoeveel kinderen ik heb, zeg ik: “Twee wettige kinderen, en ik weet dat ik zeven 
donorkinderen heb, en misschien wel meer.” Dat vind ik nu genoeg, want het doet veel met je. Als een 
donorkind een naam en gezicht heeft, krijg ik een warm gevoel.’ 

Michel Paasen (53), Brunssum. Donor K10 in het Academisch Ziekenhuis Maastricht (1995-
1996) 

‘Zelf vader worden was mijn grote wens. Ik ben goed met kinderen. Ik vond het moeilijk dat dat nooit 
zou gebeuren, omdat ik homoseksueel ben. Tegelijk zag ik mensen met datzelfde verdriet. Als ík geen 
vader kon worden, kon ik wel anderen helpen. Dat was mijn idealistische beeld. Bovendien vond ik 
het mooi iets van mezelf te kunnen doorgeven. Daarom heb ik bij de intake in het ziekenhuis gelogen. 
Ik was bang afgewezen te worden als spermadonor vanwege mijn geaardheid. Medio jaren negentig 
was er veel te doen om hiv en aids. Homo’s mochten bijvoorbeeld geen bloed doneren. Daarom zei ik 
dat ik een vriendin had. 

 
 
Michel Paasen. © Corné Sparidaens  

Ik was 25 en doneerde zo’n één keer per maand. Na een jaar vroeg ik hoeveel zwangerschappen er al 
waren. Het waren er vijf. Toen stopte ik, dat maximum had ik van tevoren met mezelf afgesproken. Ik 
ben geen zaadfabriek en wilde niet in iedere stad een donorkind. 

Stilletjes hoopte ik een donorkind ook te leren kennen. Maar de arts in het ziekenhuis zei bij de 
intake dat wensouders mij niet zouden kiezen als ik niet anoniem doneerde. In 2011 meldde ik me 
aan bij de dna-databank van Fiom. Ik was toch benieuwd wat er met mijn sperma gebeurd was. Ook 
werd ik lid van een Facebookgroep voor donorkinderen en donoren. In de reacties zag ik heel veel 
onbegrip en boosheid. 
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Ik dacht destijds heel naïef dat ze als gelukkige donorkinderen zouden opgroeien in een gezin waar ze 
ontzettend gewenst zijn. Maar ze zaten toch met vragen of voelden zich bedrogen, omdat verzwegen 
werd dat ze van een donor waren. Daar schrok ik van. Zo had ik er nooit over nagedacht. Als ik dat 
toen had geweten, had ik het misschien niet gedaan. 

Ik heb het ziekenhuis gevraagd mijn status te veranderen van anoniem naar bekend, maar ze waren 
mijn dossier kwijt. Ik heb alles gedaan om ervoor te zorgen dat mijn donorkinderen me kunnen 
vinden als ze me zoeken. Helaas is er nog geen match. 

Het gaat niet om mij, maar om wat donorkinderen willen. Aan een donor hangen geen rechten. Het is 
dubbel. Ik zou het superleuk vinden als ze naar me op zoek gaan en we contact krijgen. Aan de 
andere kant: als ze níet op zoek gaan, hebben ze waarschijnlijk geen vragen, of niets gemist. 

Ik zou me toch verantwoordelijk voelen voor een donorkind. Dat vind ik ook beangstigend. Ik zie soms 
dat kinderen meer contact willen met een donorvader. Daar heb ik alle respect voor, maar ik weet 
niet of ik daaraan kan voldoen, omdat ik nooit vader ben geweest. Ik verschuil me maar achter de 
voordelen van geen kinderen hebben, de vrijheid, kunnen feesten, geen zorgen. 

Ik verwacht niet dat er ooit nóg een donorkind komt. Ik hoop vooral dat ze niet boos zijn, maar fijne 
ouders hebben en gelukkig zijn.’ 

Het boek Verborgen verbonden van Derk Eimers wordt op 22 mei gepresenteerd op het gelijknamige 
symposium in het Utrechtse Vredenburg. Frénk van der Linden gaat in gesprek met experts, donoren 
en donorkinderen. Verborgenverbonden.nl 

 
 
Van links naar rechts: spermadonoren Derk Eimers , Jacques van de Vall, Michel Paasen. © Corné 
Sparidaens  
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