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DE VOLKSKRANT VONK
ZATERDAG 14 DECEMBER 2013

CI1 INallld’'$

Vader moeder en kinderen: dat is niet meer de enige gezinsvorm.

Geer Oskam schrijft zijn ongeboren kind hoe het komt dat het straks
en vader en twee moeders heeft. En wat daar allemaal bij komt kijken.

=

Foto's Els Zweerink en Ivo van der Bent

. DRIE OF

VIER OUDERS

1 april 2014 treedt
de nieuwe wetin
werking die het
mogelijk maakt dat
de tweede moeder
van een lesbisch
stel automatisch
ook juridisch ouder
wordt en geen
adoptieprocedure

‘hoeft te doorlopen.

Geer Oskam vindt
het ongelofelijk dat
dat 13 jaar heeft
geduurd na het
openstellen van
het huwelijk voor

paren van gelijk ge-

slacht. ‘De huidige
maatschappij
vraagt om veel
meer, onze gezins-
samenstelling is
daar een voorbeeld
van. Daarnaast zijn
er zoveel geschei-
den ouders, nieu-
we vormen van fa-
milies, dat het mo-
gelijk moet zijn
voor een kind om
meerdere ouders

~ te hebben. Waar-

om niet drie of
vier?’

eze week gingen we
het proberen. De ei-
. sprong moest zich al-
 leen nog laten timen.
Ik onthield me een
. maand van roken en
drinken. Eerder die
maand had den we
een do-it-yourself-kit besteld met een
beker, vruchtbaarheidstesten, een injec-
tiespuit(zonder naald) en een rubberen
opzetstuk. |

Op donderdag stapte ik binnen bij je
moeders, die dag was de ovulatie begon-
nen. Zenuwachtig keken we elkaar aan.
‘Laten we niet praten maar het gewoon
doen’, zei ik. ‘Ja, oké... zoek een plekje
voor jezelf, misschien ons bed? Of de bad-
kamer?’

Gegiechell.

Ja, gaan jullie maar, maar niet te ver,
ik heb een week geen seks gehad, ik ben
zo klaar denk ik.’

Gegrinnik.

Ik ken je moeders appartement goed,
maar ik was er nog nooit geweest met dit
doel: klaarkomen. Ongemakkelijk zocht
ik naar een plek. Ik had het gevoel dat ik
hier onmogelijk opgewonden kon raken.
Ik deed mijn telefoon aan om naar een
pornofilmpje van twee Braziliaanse man-
nen te kijken, maar dan de gedachte ‘dit
kunnen de mannen zijn op wie je een kind
maakt..’ Telefoon uit. Het leek eeuwig te
duren. Uiteindelijk: ‘Shit waar houd ik de
beker?’

« 2596 GJ Den Haag
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Het resultaat was niet wat ik had ver-
wacht, na die week geen seks. ‘Hier kan
niemand zwanger van worden’. Nog maar
een keer.Nu ging hetiets sneller. En ik wist
de beker beter te positioneren. Ik sms’te

je moeders: ‘Done.’
Opeens voelde ik me ontzettend naakt:

‘Ik ga mijn sperma aan twee vriendinnen
geven’.Ikzat met de beker aan de keuken-
tafel en grijnsde. ‘Zoditis het,nuis hetjul-
lie beurt.”

Om twaalf uur die nacht sms’te ik je
moeders. ‘En...?!"" Antwoord: ‘Het ziter in...

O
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Samen een kil;dje_

Ik ken je moeder vijftien jaar. We waren
14 en15 toen we elkaar ontmoetten op de
jeugdtheaterschool, we speelden samen
in ‘de verhalenvan1001 nacht’. Met deze
voorstelling toerden we elk weekend
door Nederland, bijna vijftig voorstellin-
gen. We waren meteen goede vrienden.
Ik vond alles aan je moeder mooi: wat
was ze slim en vooral erg grappig. Ik weet
niet meer hoe we erop kwamen, maar we
zeiden: ‘Laten we samen een kindje ne-
men alswe 30 zijn!’

Twee jaar later kwamen we allebei uit
de kast.

We vertelden elkaar over onze eerste
niet-hetero verliefdheid: ‘O, zo is het om
verliefd te zijn.’ We deelden dat onze ou-
ders een beetje moesten wennen. Vol
liefde en bescherming waren ze, maar ze
moesten wel een beetje wennen. Ik was
nogal eenzaam op de middelbare school.
Hoewel ik niet uit de kast was, werd ik ge-
pest met ‘homo’, klasgenoten lieten me
links liggen. Onze gemeenschappelijk
vrienden uit de voorstelling vonden het
niet meer dan normaal dat we op ie-
mand van hetzelfde geslacht vielen.

In de jaren daarna bleven we tegen el-
kaar zeggen: ‘Nu kunnen we nog steeds
samen een kindje krijgen als we 30 zijn.”

- We maakten er grappen over, terwijl je
moeder, danseres, haarbeen in mijn nek
legde op de dansvloer. Of als we stom-
dronken door Amsterdam naar huis
fietsten: ‘Laten we hopen dat ons kind la-
ter niet dit gedrag gaat vertonen.’

‘Laten we hopen dat ze jouw krullen
heeft.’

‘Nee, jouw benen!’

Twee bruidsjurken

Je moeders ontmoetten elkaar vier jaar
geleden, twee jaar later trouwden ze. In
de mooiste bruidsjurken reden ze per
bakfiets door Amsterdam. Ik was getuige.
Nog die maand zat ik bij je moeders
thuis: we naderden de 30, we wisten dat
het gesprek eraan zat te komen. Op ini-
tiatief van je moeder spraken we af: kon-
den we onze wens waar maken? Om te
zorgen dat jeandere moeder en ik elkaar
ook goed leerden kennen, stelden we el-
kaar veel vragen: wat voor opvoeding
hebben we gehad? Wat vonden we daar
goed en slecht aan? Wie zou er als eerste
zwanger willen worden? Zou de ene moe-
derzich buitengesloten voelen als de an-
dere moeder zwanger werd? Zou ik me
buitengesloten voelen, omdat zij samen

waren? Hoeveel kinderen wilden we ei-
genlijk? |

~ Hetduurde een half jaar tot we hardop
vroegen: ‘Willen we dit met elkaar?’ Het

antwoord was unaniem: ja. Onze ge-
sprekken werden concreter. We gingen
op zoek naar vrienden van vrienden die
ook op zo’'n soort manier een kindje had-
den. Wie had welke rol, wat voor afspra-
ken hadden zij? Vaak waren de moeders
het thuis, en had de vader ‘wel de lusten,
niet de lasten’. Het werd mij al snel dui-

delijk dat ik hier niets voor voelde, ik

wilde volledig vader zijn. Als ik een
kindje zou krijgen, wilde ik voor je zor-
gen, je opvoeden. Ik heb eerder weleens
een vriendje gehad met wie dit ook ter
sprake kwam. Hij zag niet zoveel in een
kindje krijgen met z'n vieren. Grappig ge-
noeg bedachtik me toen al datik het ge-
woon zou doen, ook al zou hij niet willen.
Je moeders besloten wie eerst zwanger
zou worden, het was nu een kwestie van
timing. '

Daar begonnen voor mij de twijfels: ik

schrok van de snelheid. Ik wilde wel,
maar wilde ik het nu? Zou ik als vader
nog een partner vinden? Waren er wel

andere homo’sdie eenkindje wilden? Ik

was net terug uit New York, waar ik een
poos had gewoond en Amsterdam
voelde klein, ik wilde weer naar het bui-
tenland. En ik wilde toch ook nog een we-
reldreis maken, en een carriére? Ik ver-
anderde per week van gedachten. Geen
gemakkelijke tijd voor je moeders. Om
ruimte te scheppen, zei ik tegen ze: kijk
ook naarandere opties,anonieme dono-
ren, andere vaders. Je moeders stemden
schoorvoetend toe.

‘Maar we willen graag met jou een
kindje’, zeiden ze.

Twijfel

Na weken twijfelen dacht ik: wat als ik
het niet doe? Ik zou nog meer kunnen
reizen, nog meer werken, maar hoe lang
wilde ik dat eigenlijk nog doen? En
vooral: watals ik over tien jaar bij je moe-

ders langskom en het kindje dat bij hen
rondloopt, is niet van mij? Dat kon niet.

~ Jij zat al vijftien jaar in mijn hoofd en
hart, je was eigenlijk al mijn kindje. Ik

vond het te eng om te zeggen: laten we
het doen. Ik zei: laten we het niet niet
doen.

Zo kwamen we bij dat moment van
zelfinseminatie. Een week na de eerste
poging verhuisde ik naar Berlijn. Ik had
gedacht dat ik moest kiezen: voor jou of
Berlijn. Ik volgde het advies van mijn va-
der, die had gezegd: ‘Doe het allemaal.’

Ik boekte voor drie maanden vluchten
terug naar Amsterdam om steeds tijdens
je moeders ovulatie in de buurt te zijn. Ik
zat in Berlijn -logeerde bij vrienden, had

net gesolliciteerd - toen je moeders skyp-

 ten. Die eerste keer, de keer die we zagen

als voor spek-en-bonen, het kwakje waar-
van ikdacht‘hier kan je niet zwangervan
worden’, de keer dat ik tegen mezelf zei
‘dit gaan we volgende keer helemaal an-
ders doen, wat een gestuntel’-die eerste
keer was genoeg geweest.

Twee weken na de inseminatie was je
moeder niet ongesteld. |

Ik was in shock, maar vooral heel erg
blij. Mijn vrienden in Berlijn trokken een
fles roze champagne open. Twee weken
later vielen je moeders en ik elkaar in de
armen. Ik bezocht mijn ouders. ‘Hoe
meer ouders hoe beter’ zeiden ze. De
meeste van mijn vrienden vinden zich-
zelf nog te jong voor kinderen. Ze vragen
me wel: ‘Ben je niet een beetje jong? Een
kind kost zo veel geld, alles gaat voor je
veranderen.’ Vaak geven ze zichzelf ant-
woord; ‘Maar je bent zo’n leuke papa, jul-
lie betalen natuurlijk alles met z'n
drieén, en je houdt veel meer tijd voor
jezelf over met twee gezinnen.’ Wel ook:
‘Heb je alles vastgelegd? Moeders wor-
den leeuwinnen hoor.’

Alles wat je moeders en ik hebben be-
sproken, hebben we vastgelegd in wat we
ons parental manifesto noemen. De voog-
dij wordt evenredig tussen de twee ge-
zinnen verdeeld. Ik heb een slaapkamer
bij je moeders, waar ik altijd terecht kan;
het eerste jaar slaap je bij je moeders,
langzaam wennen we er daarnaaan je bij
mij te laten slapen. We willen een ge-
mixte school voor je. We houden nietvan
tv-kijken en te veel snoep. Je moet veel
naar buiten kunnen. Alle zes de grootou-
ders mogen langskomen, altijd, maar lie-
ver niet allemaal tegelijk. En vooral: we
zijn allemaal evenveel ouderen zullen er
alles aan doen dat je een zo goed moge-
lijke band met elk van ons kan opbou-
wen. Ook als ik een partner krijg, maken
we daar ruimte voor. Als hij de wens heeft
een kindje te krijgen dan staan je moe-
ders daar open voor.

We wilden erjuridisch voor zorgen dat
niemand buitenspel zou komen te staan
voor het geval je moeders uit elkaar zou-
den gaan of iemand zou overlijden. He-
laas kan een kind in Nederland wettelijk
gezien maar twee ouders hebben -in ok-
tober is in Californié voor het eerst een
gerechtelijke uitspraak geweest waarbij
is besloten dat een kindje drie wettelijke
ouders had. De enige manier waarop wij
konden zorgen dat allebei je moeders
volledige rechten over jou krijgen, is
wanneer ik afstand zou doen van mijn
rechten. Dat vonden we raar klinken - ik
wil helemaal geen afstand van jou doen.

Onze oplossing, totdat het Nederlands
recht zich is aangepast, dat ik je samen
met je biologische moeder erken. We ver-
delen daarna de voogdij via de rechtbank.

@
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We hadden je dan graag nog de achter-

naam van je andere moeder gegeven,
maar dat mag niet. Je krijgt mijn achter-
naam, je eventuele broertjes en/of zusjes
ook. We maken elk een testament dat de
andere ouder gezag over je geeft, mocht
er meteen van ons iets gebeuren. Alle do-
cumenten deponeren we bij de notaris.

Laatst hadden we een echo.
- 'O, je hebt een heel team meegeno-

- men’, zei de echoscopiste tegen je moe-

der. |

‘Eh ja,ditis mijn vrouw, en datis de va-
der, ik ben zwanger.’

0..20.

Er staat maar €én stoel naast het bed
waarop de zwangere vrouw mag liggen.
De echoscopiste wees mij een andere
stoel aan in de hoek. |

‘Jij kan daar zitten.’

Ik ging eerst zitten, schoof toen de
stoel naar het bed en we zagen je trappe-
len. -
Wat ben je mooi. . |
- Deechoscopiste drukte een paar foto’s

af en vroeg: ‘Mag hij ook een foto?’

Begrip kweken :
Ik schrijf aan jou in de krant. Ik wil laten
zien dat er niets dan vrijwillige liefde is

in koppels van gelijk geslacht, net als in -

iedere andere volwassen relatie. Ik wil la-
ten zien dat we, ondanks alles, gelukkig
mogen zijn dat we in Nederland wonen.
Ikwil laten zien waar de wetachterloopt
op derealiteit. Heel cliché: ik wil vooroor-
delen wegnemen en begrip kweken.
Mijn manier is open en eerlijk zijn.

Ik heb enkele jaren als vrijwilliger voor
het COCvoorlichting gegeven op middel-

‘bare scholen in Amsterdam. Van leerlin-

gen kreeg ik vaak genoeg te horen dat ik
dood moet, van een flat gegooid moet
worden of dat zij een kind dat homo was
een weekzonder eten op zijn kamer zou-
den zetten. Mijn antwoord daarop was
vertellen wat dat met je gevoel doet,
mensen laten zien hoe jij je leven leidt en
dat je niet zo anders bent dan zij. Uitein-
delijk wiliedereen liefdevolle relaties en
een veilige wereld voor zijn kind.

Ikvertel je nog iets over je grootvader. Be-
gin september belde hij me. Ik voelde dat
€r een vraag aan zat te komen.

‘Wil je iets vragen, pap?’ |

‘Nou, ik zat te denken he, hoe noem ik
de moeders van je kind? Zijn ze nu mijn
schoondochters?’ >

‘Haha, het zijn niet mijn vrouwen.’

‘Nee... maar op een manier wel... |

‘Nou, het zijn meer mijn vrienden, en
de moeders van mijn kind.’

‘Maar hetis zo afstandelijk als ik ze ‘de
moeders van mijn kleinkind’ noem. En
als ik zeg ‘mijn zoon krijgt een kind’ dan
denken mensen ook... s

-.hoe kan dat, want die valt niet op
vrouwen?’

Ja.’ |
‘Oké...noem ze dan je schoondochters.’
Ja, fijn.’

L

Vervolg Over een paar maanden
zal Geer Oskam (29) weer over zijn
vaderschap schrijven in Vonk.
Intussen is zijn blog te volgen op
twogirlsaboyandacup.tumblr.com

Maureen Davis -- psychosociale begeleiding & coachingstrajecten
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