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Wat er gebeurt nu de baby er is

DE VOLKSKRANT VONK
ZATERDAG 10 MEI 2014
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3-oudergezin

Kraamtranen

keer drie

Je bent een maand oud, dertien dagen

te laat’ geboren. Je liet ons goed in span-

ning de weken voor je geboorte. Je moe-
ders en ik waren klaar voor je komst.
Elke dag na de uitgerekende datum dat
Je er nog niet was, zeiden we tegen el-
kaar: ‘Oké, maar overmorgen is ze er
echt wel hoor'. | |

Met je moeders ben ik naar het strand
gereden: ik vond dat ik geen vader kon
worden zonder rijbewijs, dus had ik op
het laatst een spoedcursus gedaan. Hik-
kend van het lachen om mijn rijstijl
kwamen we aan. Uitgelaten omdat we
even niet thuis in spanning zaten te
wachten, renden je niet-zwangere moe-
der en ik de zee in. Je zwangere moeder
stond bij de waterkant wee-opwek-
kende sprongen te maken. Het duurde
toen nog een week voor je kwam, we ge-
loofden gewoon bijna niet meer dat het
nog zou gebeuren.

Maar je kwam wel, op donderdag-
nacht. Om1uur’s nachts belde je moe-
der me dat je andere moeder weeén
had. Ik pakte het rugzakje met extra kle-
ren en wat te eten en drinken, dat al een
paar dagen klaar stond, en fietste naar
je moeders toe. Vroeg in de ochtend be-
landden we op de afdeling verloskunde
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‘Geer Oskam schrijft aan zijn pasgeboren
- dochter. Hij voelt zich een beetje
~eenzaam naast haar twee moeders.

‘en kreeg je moeder morfine om de
weeén beter op te kunnen vangen.

We hadden van tevoren besproken
dat ik bij de bevalling zou zijn, tenzij het
te veel stress voor je moeder zou geven.
Ik wilde haar niet in verlegenheid bren-
gen door haar naakt te zien, we zijn ten-
slotte vrienden en dit is zo iets intiems
om te delen. Het was voor mij lang gele-
den dat ik een vrouw naakt had gezien,
laat staan een bevalling. We vergaten de
schaamte alledrie al snel. Je moeder en
ik moedigen je moeder aan. We hielden
beiden een hand van haar vast.

‘Goh, leuk dat jullie het zo met z’'n
drieén doen’, zei een verpleegkundige.
‘We zien wel eens twee vrouwen maar

- de vader of vaders zijn daar nooit bij.’ Te-
gen mij zei ze: "En jij studeert zeker nog,

hoe oud ben je eigenlijk?’ Alsof ze dacht

_dat ik een naieve jonge jongen ben die
_in de klauwen van je moeders is gelopen
. en zijn sperma heeft laten aftroggelen.
- Met m’'n zwaarste stem zei ik: ‘Nee, ik
ben 29, ik ben zeven jaar geleden afge-
studeerd’. |

-

Weissenbruchstraat 38-A ¢ 2596 GJ Den Haag -

070 3240006
0619 387939 +« post@maureendavis.nl ¢« www.maureendavis.nl

~ Foto Ivo van der Bent

Je moeder beviel op een baarkruk.
Verbouwereerd staarde ik naar wat er
gebeurde. De verpleegkundige rolde
naar me toe op haar kruk met wieltjes
en zei: ‘Moet je geen foto’s nemen? Doe
maar hoor, nu!’ Braaf pakte ik m'n tele-
foon en maakte drie foto’s. Niet leuk;, ik
wil helemaal niet van dit soort foto’s en
je moeders denk ik ook niet. Ik legde
m’n telefoon weer weg en ging naastje
moeder staan. Het zijn de enige drie fo-
to’s die er zijn van de bevalling.

Om 3 uur in de middag ben je gebo-
ren. Gedrieén legden je moeders en ik je
op je moeders borst. Terwijl je ene moe-
der je vasthield, knipten je andere moe-
der en ik je navelstreng door. Met de eer-
ste teug adem werd je van paarsblauw
rozerood. Je keek heel wakker om je
heen. Van tevoren hadden we bespro-
ken wie je na je moeder het eerst mocht
vasthouden, om verwarring en jaloezie
te voorkomen. We trokken onze shirts
uit om je huid tegen de onze te voelen
en na je moeder pakte je andere moeder
je op. Na een paar minuten kreeg ik je in
m’n armen. |

‘Bent u het zusje van de moeder?,
“vroeg een baliemedewerkster aan een
van je moeders toen we het ziekenhuis
uit liepen.
Mat zei je moeder: ‘Nee hoor, ik ben
haar vrouw.

U




Gek om te delen_

In de eerste week dat je er bent, woon ik
bij jou en je moeders. We hebben afge-
sproken dat we je er over een half jaar
aan zullen laten wennen dat je bij mij
komt slapen. Dan willen we graag tot
een 50/50 verdeling komen. Hoe fijn het
ook is om bij jou in de buurt te zijn, je
komst is ongelofelijk heftig. We slapen
alle drie amper: je ene moeder en ik pro-
beren elkaar af te lossen, maar je andere
moeder geeft borstvoeding en is voort- -
durend wakker. Als we drie uur gesla-
pen hebben, hebben we een goede
nacht gehad. Het slaaptekort, de stress
of we het wel goed doen, het zorgt dat
we alle drie voortdurend huilen. Alle
vier kan ik eigenlijk beter zeggen.

We hebben allemaal een moment dat
we tegen elkaar zeggen ‘dit is het slecht-
ste idee ooit, hoe gaan we dit doen?’ Ook
biechten we alle drie na een paar dagen
aan elkaar op dat we helemaal geen roze
wolk voelen. Je bent fascinerend en
prachtig, we voelen dat we je moeten
beschermen, maar we moeten ook ge-
woon heel erg aan je wennen.

We willen je graag aan familie en
vrienden laten zien en tegelijk weten we
steeds op de dag zelf pas of we dat aan-
kunnen. Drie ouders brengen veel vrien-
den en familie met zich mee: zes opa’s

en oma’s, broers, zussen, neven, nich-
ten. Alle directe familie komt in de eer-
ste week langs. Ik vind het te gek om je
te delen met mijn vrienden. Door onze
drie-eenheid leren veel mensen je ken-
nen. Het is soms lastig voor ons alle drie
om je met mensen te zien die voor de

ander niets betekenen. Familie die we
niet kennen, of vrienden van een van

ons die een foto delen op Facebook, alles |

brengt nieuwe gevoelens teweeg. Een
keer -al wat later - kom ik binnen als er
collega’s van een van je moeders op be-

zoek zijn. Ik loop de woonkamer in en er
zitten, voor mij, twee wildvreemde man-

nen die jou vast hebben.

Waar begin je aan

Gelukkig hebben we de eerste week onze
kraamhulp, Bea. Zonder een wenkbrauw

te vertrekken ziet ze aan hoe we met z'n
drieén voor je proberen te zorgen en el-
kaar ruimte willen geven en tegelijk el-
kaar in de weg kunnen zitten.

‘Thank god for Bea’, zeggen we steeds.
Ik snap niet hoe ouders dit met z'n
tweeén doen, laat staan alleen: je vast-
houden als je huilt, je blijven troosten,

's nachts opstaan als je honger hebt of
verschoond moet worden. Als ik een
Zwangere vrouw op straat zie lopen,
denk ik elke keer ‘je weet niet waarje
aan begint’. s
Ik ben eraan gewend om met man-
nen te zijn. Ik merk dat ik moet wennen

zo dicht bij vrouwen te zijn: komen hun

emoties of onvoorspelbaarheden voort
uit de situatie waarin we zitten, of om-
dat ze vrouw zijn of omdat ze extra hor-
monaal zijn? We zitten zo op elkaar, ik

word bijna onderdeel van de relatievan

je moeders. En hoe lief ik ze ook vind,
hoe hoog ik ze ook heb zitten: het voelt
ook alsof we gedwongen bij elkaar zijn
gezet. Je moeders en ik hebben elkaar
voor je geboorte nooit zoveel gezien.
Ineens zitten we voortdurend in de-
zelfde kamer, elke dag. Ik merk dat ik
het fijn vind om je moeders de ruimte te

geven elkaar op te zoeken, zonder dat ik
daar bij ben. Ik denk dat ik het makkelij-
ker had gevonden als ik zelf ook een
partner had gehad. Dan zouden we bij
elkaar kunnen wegkruipen, samen deze
ervaring beleven. Als ik nu alleen buiten
sta, is alles blanco. |

Op een natuurlijke manier ging ik na
een week weer op mezelf wonen. We
werden er alle drie relaxter van, wat al-
leen maar beter kan zijn voor jou. We
communiceerden weer zo vrij en open
als daarvoor.

Een maand lang ga ik elke dag bij je
langs. Soms een uurtje, soms een paar
uur. Het is lastig dat je mijn dochter
bent en ik je bijna altijd op het terrein
van je moeders zie. Je krijgt nog borst-
voeding dus het is belangrijk dat je in
de buurt van je moeder bent. Ik kan
soms een uurtje met je gaan wandelen,
dan zijn we echt samen. Je moeders en
ik spreken over deze gevoelens: ik kan
gefrustreerd zijn dat ik altijd hun kant
op moet komen om je te zien, we be-
spreken of we dat anders kunnen aan-
pakken en zetten dingen ook in per-
spectief: we weten dat jij het allerbe-

_langrijkste bent en dat alles over een

week, over een maand weer anders is.

Je moeders hebben elkaar om de erva-
ringen die met jouw komst gepaard
gaan te delen, maar ik vind het lastig
het ouderschap en deze drie-eenheid uit
te leggen aan m’n vrienden. Ik heb wei-
nig vrienden die een kind hebben, en
die hebben het met z'n tweeén gedaan.
M'n homovrienden zijn kinderloos, ze
luisteren graag naar m’n verhalen maar
ik kan niet goed uitleggen wat het is om
vader te zijn.

Andere homovaders
Er zijn uiteraard veel meer homovaders.
Ik volg graag sites of blogs over het on-
derwerp. Allerlei constructies komen
voorbij: twee vaders en een
(hetero)moeder; twee moeders alleen,
twee vaders alleen. Het meest hoor ik
van twee moeders en een niet zo aanwe-
zige vader of vaders. Zoals vaak wordt
gezegd: een vader met ‘wel de lusten en
niet de lasten’. Bijna overal waar ik
kom - bij je eerste bezoek aan het con-
sultatiebureau bijvoorbeeld - reageren
mensen verbaasd op mijn actieve rol als
vader. ‘O, wat goed dat je er ook bent, je
hebt dus niet alleen maar ‘gedoneerd’.’

Ik vind het fijn verhalen over andere
homovaders te lezen, maar ik heb nog
geen voorbeeld gevonden van hoe je ou-
derschap op onze manier doet.

Na een maand hebben we een nieuw
schema gemaakt; je ene moederis weer

-aan het werk, ik kom drie a vier dagen

in de week langs, dus niet meer elke
dag. Om bij je te zijn en je moeder te hel-
pen. Ik vind het niet moeilijk je soms
een of twee dagen niet te zien. Dit ver-
baast me enigszins, iedereen vertelde
me dat je het allerbelangrijkste voor me
zou zijn en dat ik je niet uit het oog zou
willen verliezen, maar ik laat je met een
gerust hart bij je moeders. Ik ben wel
bang dat je mij ontwent.

Onze constructie heeft veel invloed
op jou en mij, klein en groot: ik ben al-
leen, dus ik heb simpelweg minder
foto’s van jou en mij samen, je moeders -
kunnen foto’s van elkaar maken. Maar
ook:als ik je dan zie, is het van extra be-
lang hoe het gaat. Lach je naar me, dan
ben ik blij, huil je alle tijd dat we samen
zijn, dan voel ik me rot. De druk op ons
contact voelt groter omdat de tijd spaar-
Zamer is.

Over het algemeen gaat het goed, je
drinkt goed en groeit gestaag. Je moe-
ders doen het fantastisch, de zorg voor
jou en elke nacht opstaan. Je bent objec-
tief een prachtig meisje, met je moeders
ogen en mijn lippen. Sinds kort lach je.
En daarbij kijk je echt naar ons, je
straalt. We hebben je alle drie graag
vast, ik hoop dat je onze liefde voor je
voelt. <N
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OUDERSCHAP
ANDERS

‘Laten we samen
een kindje nemen
als we 30 zijn!’ zei-
den Geer Oskam
en zijn beste vrien-
din tegen elkaar
toenze 14 en 15
waren. Twee jaar
later kwamen ze al-
lebei uit de kast. Ze
maakten er lang
grappen over, maar
hun kinderwens
bleef. Toen de
vriendin twee jaar
geleden trouwde,
werd een ouder-
schap met z'n
drieén ineens een
serieuze optie. In
december en
maart schreef Os-
kam in Vonk over
zijn aanvankelijke
twijfel, wat er alle-
maal komt Kijken
bij het realiseren
van een 3-ouderge-
zin en zijn ver-
wachtingen toen
de moeder een-
maal zwanger was.

=
o

aureen Davis — psychosociale begeleiding & coachingstrajecten
Weissenbruchstraat 38-A +« 2596 GJ Den Haag + 070 3240006
0619 387 939 - t@maureendavis.nl * www.maureendavis.nl




	2014.05.09 - 3-ouder gezin - deel III  (Volkskrant) (1).pdf
	2014.05.09 - 3-ouder gezin - deel III  (Volkskrant) (2).pdf
	2014.05.09 - 3-ouder gezin - deel III  (Volkskrant) (3).pdf

